
Het loopt anders dan we hoopten,Het loopt anders dan we hoopten,
maar we blijven positief !maar we blijven positief !
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Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,

Sinterklaas en zijn Pieten hebben het land 
verlaten, de kerstversiering verschijnt in 
de woonkamers en het straatbeeld en de 
Kerstman is op komst. De eindejaarsfeesten 
staan dus voor de deur. Voor ons carnava-
listen is dat veelal het teken om de laatste 
rechte lijn naar de carnavalsstoeten in te 
zetten. Voor het tweede jaar op rij kunnen 
we dat echter niet met zekerheid zeggen. 

Het overwegend positieve gevoel van na 
de zomer, heeft plaatsgemaakt voor voor-
zichtigheid, maar de hoop om in 2022 toch 
nog carnaval te vieren blijft sluimeren. We 
blijven een positieve boodschap verkon-
digen; blijf kijken naar wat er wel kan, al 
moeten we misschien weer heel creatief uit 
de hoek komen. 

Als we even terugblikken, mogen we stel-
len dat we op 11 november een vliegende 
start genomen hebben met het nieuwe 
carnavalsseizoen. Ik wil de verenigingen, 
carnavalisten en lokale besturen dan ook 
danken voor de inspanningen die ze gele-
verd hebben. Het was niet helemaal zoals 
in het precoronatijdperk, maar wat deed 
het goed om de carnavalsplunje weer aan 
te trekken en de steek op het hoofd te zet-
ten, maar bovenal om elkaar weer te zien 
en te ontmoeten. 

Ondertussen werden er ook al een aantal 
prinselijke hoogheden geïntroniseerd, maar 
de carnavalsviering ligt momenteel zo goed 
als stil, op een kleinschalig outdoor initiatief 
na. Vele verenigingen hebben reeds beslist 
om hun activiteiten voor het najaar en het 
prille voorjaar reeds te staken, of om geen 
nieuwe prinsen aan te stellen, want de prin-
sen van het voorbije seizoen (of het seizoen 
daarvoor) hebben nauwelijks wat aan hun 
jaar gehad. We hebben vanzelfsprekend 
alle begrip voor deze keuzes. Het wordt er 
allemaal niet makkelijker op. Enerzijds is er 

het menselijke aspect van deze crisis, want geef 
toe het weegt op het mentale welzijn van ons 
allemaal. Anderzijds is het voor verenigingen 
niet makkelijk om in deze tijden een vereni-
ging van vrijwilligers bij elkaar te houden en 
blijvend te motiveren. Daarenboven is het erg 
moeilijk om de kas te spijzen wanneer er geen 
evenementen mogen georganiseerd worden. 
Wij hopen vooralsnog dat er in het voorjaar 
van 2022 toch nog activiteiten georganiseerd 
mogen worden en dat carnavalsoptochten door 
de straten van Vlaanderen mogen trekken. Of 
we moeten in het andere geval weer op zoek 
gaan naar alternatieven. 

We moeten natuurlijk weer de bovenhand 
krijgen op het virus, waaraan we allemaal ons 
steentje kunnen bijdragen. We worden niet 
graag tot iets verplicht of in een vakje geduwd, 
maar als we allemaal solidair aan één touw 
trekken, komen we er wel. 

In de vorige editie van ons ledenblad had ik 
reeds aangekondigd dat twee evenementen 
geschrapt werden uit de kalender, namelijk het 
Feest der Goedgemutsten en de Euregionale 
Carnavalsbeurs. Jammer genoeg hebben ook 
onze andere twee evenementen ondertussen 
hetzelfde lot ondergaan. 

De leraars en cursisten van Buutte Onderwijs 
Limburg hadden alles op touw gezet voor de 
26ste Try-Out te Zonhoven op 28 november. 
Een carnavalesk programma werd in elkaar 
gebokst met naast de tonpraters ook een 
muziekkapel en dansmariekes. Het heeft jam-
mer genoeg niet mogen zijn, want ook deze 
prachtig gevulde namiddag moest afgelast 
worden, alle werk ten spijt. Uit de grond van 
ons carnavalshart willen wij Hubert Maessen, 
Glenn Bellinkx, de docenten Roger Schepers 
en Erik  Verheyen en alle cursisten danken. 
Ze hebben samen ontzettend hard gewerkt 
om nieuwe buuttes te maken, wat zeker geen 
lachertje is. En dat alles in toch wel bijzondere 
omstandigheden. Wij weten dat dit ontmoedi-
gend is, maar hopen dat we samen de draad 
snel weer kunnen oppikken en er volgend jaar 
weer staan! Duizend maal dank! 

Ook ons 40ste FEN-banket van zondag 5 
december werd last minute afgelast naar aan-
leiding van de beslissingen van het overlegco-
mité. Het was aangenaam om vast te stellen 
hoeveel enthousiasme er was voor het banket, 

hetgeen af te leiden was uit de meer dan 140 
inschrijvingen. 

Omstreeks 15 oktober ontving u naar jaarlijkse 
gewoonte ook een brief met betrekking tot 
de vereremerkingen (Zilveren Nar, Euro- en 
Edelnar) die kunnen aangevraagd worden en 
ook de data waarop de provinciale afdelingen 
deze zouden verdelen. Verder in deze editie kan 
u hieromtrent meer informatie terugvinden. U 
kan ongetwijfeld begrijpen dat ook deze ka-
lender niet te handhaven is. Meer informatie 
volgt alleszins zodra er meer duidelijkheid is.

Toch valt er ook goed nieuws te rapen. Op de 
vooravond van 11 november ging onze nieuwe 
webapplicatie FEN-music namelijk online. In 
deze gratis audioplayer wordt originele, niet 
commerciële carnavalsmuziek ontsloten voor 
het brede publiek.  Dat kon natuurlijk alleen 
maar dankzij de medewerking van de car-
navalsverenigingen die hun liedjes geüpload 
hebben. Nogmaals heel erg bedankt! 

Hoewel er al heel wat liedjes in de audioplayer 
zitten, hadden we gehoopt op nog meer input 
vanuit de verenigingen, want we weten dat er 
nog veel meer muziek in omloop is die dreigt 
verloren te gaan. Het vraagt natuurlijk even 
tijd en een inspanning, maar het loont vast en 
zeker de moeite. Zo kan een DJ of een carna-
valsgroep ook jullie nummer oppikken om te 
gebruiken bij carnavalsactiviteiten allerhande. 
Nieuwsgierigen kunnen alleszins een kijkje 
nemen op muziek.fenvlaanderen.be .   

Beste vrienden, u ziet dat we wederom geen 
goednieuwsshow kunnen brengen, maar dat 
we wel positeif ingesteld blijven. 

Ik hoop dat u er bij de komende feestdagen 
samen met uw naasten toch een gezellige 
periode van kan maken en dat die kus, knuf-
fel, handdruk, ontmoeting ... niet langer als 
bedreiging gezien worden, maar als teken van 
vriendschap en verbondenheid. 

We wensen u namens de voltallige federatie 
prettige feestdagen en een voorspoedig en 
bovenal gezond 2022 toe, waarin we hopelijk 
onze carnavalsdromen weer kunnen omzetten 
in daden. 

Alaaf, alaaf, alaaf!  

Jeroen BELLINGS
Voorzitter FEN-Vlaanderen 
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Nieuw carnavalsboek voorgesteldNieuw carnavalsboek voorgesteld
in Dendermondein Dendermonde

Jubilea of andere feestelijke gelegenheden zoals bijvoorbeeld het toekennen van het predicaat ‘koninklijke’, zijn voor 
verenigingen vaak een aanzet om terug te blikken naar het verleden. Dit gaat van tentoonstellingen, een reünie, ... tot 
de publicatie van een boek. Voor het Koninklijke Karnavalcomitee Dendermonde vzw resulteerde dit in het nieuwe car-
navalsboek getiteld ‘Carnaval Dendermonde, een eeuwenoud feest ... ‘.

Dendermonde is een stad waar traditie en 
folklore in ere worden gehouden. Carnaval 
is eeuwenoud, en zo ook in Dendermonde 
is het folklore voor de stad en kent de 
viering een niet weg te schrijven historiek.

Reeds eeuwenlang is er sprake van een 
viering. Het natuurlijke, het volkse, de 
creativiteit en de inspiratie zijn nooit 
verloren gegaan en zelfs tot op vandaag 
kunnen we, niettegenstaande sommige 
bekritiseringen, spreken van een jaarlijks 
carnaval. Door de jaren heen zien we 
een revelerende uitbreiding, dankzij de 
bezielende leiding van de verschillende 
comités in samenwerking met de car-
navalisten. Deze combinatie zorgt ervoor 
dat de carnavalsdagen zijn uitgegroeid tot 
een kleur- en klankrijk vertoon.

Wat het carnaval in Dendermonde be-
treft, zijn er door de jaren heen diverse 
comités geweest die de organisatie op 
zich namen. Werken de groepen maan-
denlang aan wagens en kledij, dan werkt 
het comité aan het ’in elkaar flansen’ van 
het carnavalsgebeuren. Een organiserend 
comité kende men in Dendermonde voor 
het eerst in de twintiger jaren van de 
20ste eeuw. Voordien werd de viering 
geregeld en bepaald door verordeningen 
uitgevaardigd door het stadsbestuur.

Het comité kon pas officiëel worden ge-
noemd nadat, in het schepencollege van 
26 oktober 1949, de statuten werden 
goedgekeurd. We stellen vast dat de 
huidige vieringen hun basis vinden in wat 
die mensen toen hebben verwezenlijkt.

Sedert september 2021 is de officiële 
benaming van het organiserend comité 
’Koninklijk Karnavalcomitee Dendermonde 
vzw’. Het bekomen van het predicaat 
’koninklijk’ was dan ook een unieke 
gelegenheid om de lokale viering eens 
nader te belichten en te boek te stellen. 
De documentatie in het stedelijk archief 
en het archief van de voorzitter vormden 
de basis voor een lijvig boek van maar 
liefst 348 bladzijden. Jempi Verhofstadt 
stelde, in samenwerking met voorzitter 
Willy Ophalvens, ondervoorzitter Alfons 
Cooreman en secretaris Paul Van Damme, 
het boek samen.

In het werk worden diverse onderdelen 
van de carnavalsviering behandeld, doch 
de focus is in hoofdzaak gelegd op de or-
ganiserende comités door de jaren heen. 
Ze geven een duidelijk beeld van wat 

bepaalde mensen in het verleden hebben 
gepresteerd en betekend om carnaval een 
garantie te bieden, zodanig dat vandaag 
nog steeds een viering kan plaatsvinden. 
Ook de evolutie komt aan bod. Het he-
dendaagse carnaval is lang niet meer te 
vergelijken met wat het zowat 50 jaar 
geleden was. Beschilderde autowrakken 
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Verder worden in het boek alle aspec-
ten en onderdelen van de lokale viering 
behandeld en wordt duidelijk gesteld 
dat carnaval in Dendermonde zijn eigen 
kenmerken heeft, zonder zich daarbij te 
spiegelen aan, of neer te kijken op na-
burige steden of gemeenten waar men 
ook een viering kent.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan comi-
tévoorzitter Willy Ophalvens. Vanaf 1974 
maakt hij deel uit van het carnavalsgezel-
schap. Sedert 1982 leidt hij het Koninklijk 
Karnavalcomitee Dendermonde vzw en 
hij is op de dag van vandaag nog steeds 
zeer actief.

Op de website www.carnavaldender-
monde.be is de nodige info te vinden 
omtrent het boek en daar kan het boek 
ook aangekocht worden. De kostprijs van 
deze publicatie bedraagt 30 euro.

Koninklijk Karnavalcomitee Dendermonde vzw

zelf terug in het 70 pagina’s tellende 
fotoalbum... . Anderen kunnen nader 
kennismaken met de jaarlijkse viering en 
kunnen zich misschien een andere mening 
gaan vormen dan voorheen... .

in de kijker

hebben plaats gemaakt voor prachtige 
wagens. De voor de gelegenheid bijeen-
gezochte kledij werd geruild voor prachtig 
uitgewerkte kostuums. Het verloop van 
de stoet is gebonden aan discipline en 
nog veel meer... . Carnavalisten zorgen 
jaarlijks voor een optocht die we kunnen 
beschrijven als een kleurrijk geheel dat 
wordt aangeboden. Met alle respect voor 
wat de groepen presteren om ieder jaar 
een prachtig schouwspel aan te bieden, 
gaat de aandacht in het boek in hoofdzaak 
naar het organiserend comité. Allen die in 
het verleden, en tot op de dag van van-
daag, hun steentje hebben bijgedragen 
om carnaval in de stad Dendermonde tot 
een jaarlijks evenement uit te bouwen, 
krijgen alle eer.

Ze zijn van mening dat het boek ook 
leerrijk kan zijn voor mensen die het niet 
zo hebben begrepen op carnaval. Velen 
zullen misschien namen van familieleden 
terugvinden in dit werk, of vinden zich-
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Koninklijke Orde v/h Klaeverblât HasseltKoninklijke Orde v/h Klaeverblât Hasselt
Wie Hasselt zegt, denkt ongetwijfeld aan de Hasseltse speculaas en de jenever. Dat de Limburgse provinciehoofdstad zich 
profileert als hoofdstad van de smaak is dan ook niet te verwonderen. Maar er is meer... in Hasselt wordt ook carnaval 
gevierd! De Koninklijke Orde van het Klaeverblât wil met hun Prinsen en Sieren Hasselt dan ook maar al te graag op de 
kaart zetten als Limburgse hoofdstad van carnaval.

NIEUWE STADSPRINSEN AANGESTELD

Alaaf, alaaf, alaaf, ... de nieuwe stadsprinsen 
2022 van Hasselt zijn aangesteld! 

Zijne Doorluchtige Hoogheid Jeugdprins Milo 
I werd verkozen vanuit de ‘Verenigde Has-
seltse Carnavalgroepen’ en was de kandidaat 
van de carnavalgroep ‘De Knèpkes’. Milo 
(Pirens) had het voorbije carnavalsseizoen 
uiteraard ook corona als tegenstander. Maar 
niet getreurd, Milo mag nog een jaartje extra 
aan de macht blijven, zodoende dat hij in 
de geschiedschrijving met stip genoteerd 
staat als de langs regerende jeugdprins van 
Hasselt carnaval.

Ook de nieuwe stadsprins werd op 13 no-
vember 2021 aangesteld. Prins Johan den 
Tweede (Dekens) werd ontheven uit zijn 
macht en moest zijn plaats afstaan aan zijn 
opvolger. Het is Dirk den Ieste die nu het 
Hasseltse carnaval mag promoten vanop het 
hoogste schavot. De nieuwe stadsprins is 52 
lentjes jong, gehuwd en heeft 2 kinderen, 
Kimberley en Bridney. Hij is samen met zijn 
gezin woonachtig in de Banneuxwijk.

Dirk (Haesevoets) is een carnavalist in hart 
en nieren en regeert over de carnavalsstad  
in de ‘Orde van Democraat tot Prins’. Hij 

was vele jaren lid van carnavalsgroep ‘de 
7 Democraten’, destijds één van de oudste 
Hasseltse carnavalsverenigingen. Het was 
de groep die met confetti gevulde pispotten 
door de straten trok. Meer hadden ze niet 
nodig voor leute en plezier. Ze hadden ook 
elk jaar een stunt in petto waardoor Hasselt 
op zijn kop stond.

Achter elke prins staat uiteraard ook een 
sterke tegenpool en dat is zijn eega Christel. 
We zijn ervan overtuigd dat Dirk en Chris-
tel samen met de KOVK Prinsen en Sieren 

van stad Hasselt voor een onvergetelijk 
carnavaljaar gaan zorgen. Samen maken 
ze van Hasselt niet enkel de hoofdstad van 
de smaak, maar vanaf nu ook de hoofdstad 
van carnaval. 

Noteer alvast 26 en 27 maart 2022 in jullie 
agenda, want dan trekt de grote internatio-
nale carnavalsoptocht doorheen de straten 
van Hasselt onder leiding van Jeugdprins 
Milo I en Stadsprins Dirk I.

KOVK STEEKT REUZEN IN HET NIEUW

Hoewel corona het voorbije jaar het actieve 
verenigingsleven op een laag pitje gezet 
heeft, is de Koninklijke Orde van het Klae-
verblât niet stil blijven zitten, integendeel.

Het cultureel erfgoed van de vereniging 
kreeg een grondige opknapbeurt. Het gaat 
dan om de Hasseltse reuzen Piersus, Berb, 
Swa De Drepkesdrènker en pleegzoon Petrus 
de Korenaar, de grootste van de 4.

Uiteraard gaan de reuzen niet mee in een 
carnavaloptocht, of het moest bij uitzonde-
ring zijn. Ze nemen daarentegen wel deel 
aan andere folkloristische optochten binnen 
en buiten de provinciegrenzen en zelfs bui-
ten onze landsgrenzen.

Door dat vele reizen vertoonden de reu-
zen uiteraard sporen van slijtage. Van de 
passieve periode tijdens de coronapandemie 
werd dan ook gretig gebruik gemaakt om 
dit euvel aan te pakken.
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Swa De Drepkesdrènker, een kerel 
van maar liefst 4 meter hoog, 
kreeg niet enkel een nieuw wil-
gen torso aangemeten, maar ook 
handgemaakte schoenen en een 
nieuwe habijt inclusief buishoed. 
Dat vergde bovenal veel handen-
arbeid en geduld. Gelukkig kan 
KOVK rekenen op Ereprins Mark 
den Ieste (kleermaker eerste 
klas) en alle helpende handen van 
leden en sympathisanten van de 
vereniging.

Berb en Piersus, geboren uit een 
vriendenkring van de Kempische 
wijk naar aanleiding van een 
gouden bruiloft, werden in 1948 
boven de doopvont gehouden. 
Ze hangen voor een groot stuk 
samen met de geschiedenis van 
de KOVK, destijds nog OVK. Het 
reuzenkoppel onderging ook een 
opknapbeurt waarbij de torso’s 
met de nodige zorg aangepast 
werden door de rietvlechters.

Pleegzoon de Korenaar is heel wat mo-
derner  met elektronica en snufjes zoals 
een bakoven met een rokende schouw en 

bewegende onderdelen zoals 
de ogen en de mond. Ook hij 
is weer tip top in orde en kan 
er weer een tijdje tegen. Al 
kan hij ook niet overal present 
zijn omwille van zijn hoogte 
en omvang.

De Koninklijke Orde van het 
Klaeverblât is bijzonder fier 
dat ze met hun leden, vrijwil-
ligers en sympathisanten hun 
steentje kunnen bijdragen aan 
de instandhouding van het 
cultureel erfgoed, de folklore 
en het carnaval en het zo 
kunnen veilig stellen voor de 
toekomst. Dit kan natuurlijk 
enkel met de steun die ze 
ontvangen van hun sponsors 
en de stad Hasselt. 

Water den Ieste - Ereprins KOVK Hasselt
kovkhasselt.be - kovkhasselt@gmail.com 

0485 91 16 96  - bertrand.chretien@telenet.be

verhuur van carnavalswagens
CV DE NAOMIEKES vzwCV DE NAOMIEKES vzw

verhuur van carnavalswagens

0485 91 16 96  - bertrand.chretien@telenet.be
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verstand en besef zegevieren in plaats van te 
onbezonnen en vaccinloos te willen pintelieren.

En om af te sluiten een tekst over corona, van 
een onbekende auteur Herman, om even vast 
te houden, even na te denken, te mediteren en 
daarna volhouden en verder doen !

ONZE WERELD 2020

We vielen in slaap in de ene wereld en werden 
wakker in de andere. Plots heeft Disney geen 
magie meer, Parijs is niet meer romantisch, New 
York staat niet meer op, de Chinese muur is geen 
fort meer en Mekka is leeg. Knuffels en kusjes 
worden ineens wapens. Het niet bezoeken van 
ouders en vrienden wordt een daad van liefde. 
Plotseling besef je dat macht, schoonheid en geld 
waardeloos zijn en je niet de zuurstof kunnen 
geven waarvoor je vecht. De wereld gaat verder 
met zijn leven en het is prachtig. Het zet alleen 
mensen in kooien. Ik denk dat de aarde ons een 
berichtje stuurt : “Mens, je bent niet nodig. De 
lucht, aarde, water en hemel zonder jou zijn 
prima. Als je terugkomt, vergeet dan niet dat jullie 
mijn gasten zijn, niet mijn meesters”.

Louis Ackou 
Eresenator, columnist

column
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De treinDe trein
Tijdens de laatste prachtige zonnige dagen van oktober zijn wij een dag naar Brussel geweest om het museum van de 

illusie te bezoeken, een echte aanrader. Het was lang geleden dat we nog de trein hadden genomen. Maar pardon, altijd 

zijn er van die arrogante jongenslijven die zich over de zetel hangen of opgepepte vrouwen die hun voeten laten rusten 

op de zetel. Verstoord kijken ze op wanneer ze hun plekje afgebakend hebben en wij er opeens bij willen ter hoogte van 

Kortrijk station.

Nerveus schieten mijn ogen over en ‘t weer. Naast 
die man met grijze haren en een aktentas aan 
zijn zijde, of naast dat blonde meisje met opge-
blazen helrode lippen en een gebreide muts op 
haar hoofd ? De keuze is erg moeilijk. Wie enkele
minuten op de trein zit, weet dat er mensen 
bestaan die je het allerbeste van de wereld 
wenst, maar waar je geen minuut zou kunnen 
mee samenleven. Ze eten met een flair van voor-
historische mensen, zitten gans de reis met hun
vingers te peuteren in hun uitgerokken neusgaten 
en op hun grote flaporen zetten ze hun koptele-
foon te luid waardoor hun stem nog luider moet 
brullen. Dan denken we, is Brussel nog ver?

Wij gaan zitten naast de aktentas. Wij zien de 
wereld in beweging komen. Het is een prentkaart 
die als een versnelde film voorbij raast. Wie de 
auto neemt, kent alleen maar de façades van 
Vlaanderen. Alleen de treinreizigers mogen de 
achterkant zien. Een roestende koelkast in een 
verloederende tuin, een krakkemikkige veranda 
met gebroken ramen en een hoop vuilzakken 
eronder, gekleurd wasgoed hangt te drogen op 
een koertje met hier en daar een helrode string
met bijhorende BH als teken dat er toch nog 
optimisten rondlopen.

Nu en dan heb je geluk en zit je tegenover een 
prachtige medepassagier waar je uren naar kan 
staren. Na enkele stations raak je gefascineerd 
door de trekkingen van zijn bovenlip. Om niet 
te blijven kijken, doe je alsof je slaapt, al ben je 

enkel aan het dromen. En dan ineens staat de 
passagier recht en blijft er alleen nog een blikje 
Coca Cola Zero achter op de bank en dan zit je 
er nog lang naar te staren.

Dan neem ik mijn krant die als een vergrootglas 
het nieuws van de wereld laat lezen. De weer-
man voorspelt een mooie dag. Onze provincie 
telde nog nooit zoveel vrijgezellen. Benzineprijzen 
schieten de hoogte in. Er is in alle scholen een 
tekort aan leraren. Hugo Camps omschrijft RFC 
Anderlecht als een geloofsgemeenschap die aan 
de lippen hangt van een verlichte sekteleider 
Vincent Kompany. Een Nederlandse sportana-
list lacht heel het land uit omwille van de blinde 
adoratie voor Vincent Kompany : “Onthaald als 
Onze-Lieve-Heer in een open Ferrari”. Maar nog 
steeds durft niemand Prince Vince af te vallen.

Brussel, zegt een stem, zodra arriveren wij in 
Brussel. Enkele pendelaars staan al minuten te 
wachten in het deurgat, anderen springen pas 
de laatste seconde recht. Een welriekende re-
clame voor het nieuwe parfum van Chanel komt 
langs. Brussel Centraal, zodadelijk. Wij doen onze 
dikke vesten aan en maken een einde aan onze 
nomadentocht. De deuren gaan open, verse lucht 
blaast in ons gezicht. Wij stappen uit, wij moeten 
zelf onze benen niet bewegen, want we worden 
door een groep mensen gewoon meegedreven. 
Zo fijn kan de trein zijn.

Nu dat de elfde van de elfde maand achter ons ligt 
en dat het carnaval na een winter- en zomerslaap 
terug zijn gang had moeten gaan, voorspel ik dat 
het carnaval altijd een volksfeest zal blijven. Of 
ze het nu erfgoed noemen of niet, het maakt me
niet uit. En ja we zullen terug lachen met heel veel 
dingen en zullen spotten met nog meer zaken. 
Moet dan alles in onze maatschappij gecensureerd 
worden? Laten we gewoon verder doen zoals we 
bezig zijn in gans Vlaanderen. En als Aalst moet 
geschrapt worden als cultureel erfgoed dan is dat 
ook maar zo! Laat Aalst carnaval wat het is. Enkele 
dagen per jaar gek doen en de dag later terug 
aan het werk tot volgend jaar. En wie niet kan 
lachen, blijft dan best die dagen weg uit de stad.
Laten we dan vandaag het glas heffen, klinkend 
op een vlekkeloos carnaval vaccin rapport. Dui-
mend dat het positivisme het haalt en dat gezond 
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Veerle Vanhasselt

Tel: 0486/17.97.24

Frans Walravensstraat 121

1651 Beersel / Lot

macherie@telenet.be

www.naaiateliermacherie.com Amerikastraat 3A, 5171 PL Kaatsheuvel
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de Narren dit seizoen niet kunnen uitgereikt 
worden, dan worden ze vanzelfsprekend 
terugbetaald.

We ontvangen op ons secretariaat ook heel 
wat vragen via telefoon en e-mail in verband 
met de verdeling van de jaarorden. Weet 
dat onze provinciale afdelingen met hun 
commissarissen alles in het werk stellen om 
de jaarorden en speldjes te verdelen onder 
de verenigingen en individuele leden. Dat 
is op dit moment zeker niet evident en er 
zijn zelfs nog verenigingen die recht hebben 
op de jaarorde van 2021. Wie recht heeft 
op eretekens zal deze dus vast en zeker 
ontvangen, maar geef ons alstublieft de 
kans en tijd om dit op een correcte manier 
te laten verlopen.

eretekens

Eretekens 2022Eretekens 2022
Zoals jullie weten, werd het Feest der Goedgemutsten, het jaarlijkse hoogtepunt voor onze federatie, noodgedwongen 
opnieuw geannuleerd voor wat de editie 2022 betreft. We kijken de toekomst positief tegemoet en richten ons dan ook 
volledig op 2023 om een volwaardige editie van ons ledenfeest te kunnen organiseren. Omdat u als trouw lid van onze 
federatie op het Feest der Goedgemutsten vereremerkingen kan ontvangen en we u dit niet nog een jaar willen ontzeg-
gen, werden er provinciale alternatieven uitgewerkt. Jammer genoeg moeten we ook nu weer op de rem gaan staan en 
bijsturen.

Op 11 november werd het carnavalssei-
zoen met veel luister op gang getrokken 
en we koesterden dan ook de hoop op een 
relatief normale carnavalsviering in 2022. 
Het feestgedruis van 11 november dat nog 
nagalmde, werd echter snel verstomd en 
heel wat van onze activiteiten werden on 
hold gezet. We hopen dan ook dat iedereen 
zijn steentje bijdraagt in de strijd tegen 
covid-19 zodat we in het voorjaar van 2022 
mogelijk toch nog carnaval kunnen vieren. 

Van onze kant wilden wij u alvast graag in 
elke provincie verwelkomen om u uw jaaror-
de en jaarspeldjes te overhandigen en om u 
ook de kans te geven leden te vereremerken 
met een Zilveren Nar, Euro- of Edelnar. Al 
deze data werden gecommuniceerd via een 
omzendbrief en de bestelling van Narren 
verloopt erg vlot.

Omdat we de opgelegde maatregelen 
maximaal willen respecteren en ieders ge-
zondheid op de eerste plaats stellen, werd 
er beslist om de alternatieve evenementen 
voor de uitreiking van eretekens tot en met 
eind januari uit te stellen naar een later te 
bepalen datum. Dat wil zeggen dat er voor 
de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant een nieuwe 
datum moet vastgelegd worden. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de maatregelen 
na januari, zal er opnieuw gecommuniceerd 
worden. Wat de provincie West-Vlaanderen 
betreft, staat de uitreiking van de eretekens 
gepland op zaterdag 12 februari in feestzaal 
Las Palmas te Gullegem. Voorlopig blijft deze 
datum nog behouden.

De bestelling en betaling van Narren liep 
normaliter uiterlijk tot 15 december, maar 
gezien de datum van uitreiking nog niet 
overal gekend is, wordt er voorlopig geen 
einddatum vastgelegd voor wat het bestellen 
van de Narren betreft. Indien toch blijkt dat 

Heeft uw VZW zich al aangepast
aan de (nieuwe) VZW-wetgeving of twijfelt u eraan om 

uw feitelijke vereniging om te vormen tot een VZW?

Op onze website www.fenvlaanderen.be
kan u terecht voor  een beknopte handleiding, maar u 

kan ook gratis een gedrukte versie van onze
vzw-brochure aanvragen!

Stuur daartoe aan e-mail naar ons secretariaat! 
jeroen@fenvlaanderen.be
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opiniestuk

Wat is de maatstaf ... ?Wat is de maatstaf ... ?
Helaas is het voor onze redactie van de ‘Gazet van de Carnavalist’ opnieuw komkommertijd, en dat in een periode dat er 
normaliter een overvloed aan carnavalsnieuws te rapen valt. We willen dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken 
om onze carnavalsviering even onder de loep te nemen en wat stof tot nadenken neer te pennen. Er is één zaak die we 
ons al lang afvragen. Wat is voor ons carnavalisten eigenlijk de maatstaf waarmee we ons toetsen?  

Prinsen, prinsessen, ...

Heeft elke carnavalsvereniging nu werkelijk 
een prins, prinses, ... of andere carnavaleske 
hoogheid nodig om een volwaardige car-
navalsvereniging te zijn? Neen absoluut niet, 
maar zo lijkt het tegenwoordig wel bijna. 
Al willen we niet veralgemenen. Nieuwe 
carnavalsverenigingen (of reeds bestaande 
groeperingen) gaan soms nogal snel over tot 
het aanstellen van een prins of prinses. Het 
klopt inderdaad dat dit een carnavalstraditie 
is, maar dat wil niet zeggen dat iedereen 
te pas en te onpas titels moet creëren of 
opeisen. Is het verkeerd te denken dat een 
prins of prinses binnen zijn of haar dorp, 
gemeente of stad op zijn minst een eigen 
carnavalsstoet heeft? Of dat een prinsentitel 
pas waarde heeft als deze gedragen wordt 
door de lokale carnavalsgemeenschap en 
niet zomaar te grabbel wordt gegooid? 
Wij adviseren alleszins dat verenigingen 
in overleg gaan met de lokale (bestaande) 
carnavalsverenigingen en zich de lokale 
gebruiken eigen maken. Er zijn ook mooie 
en goede voorbeelden, waarbij er onder-
ling duidelijke afspraken gemaakt worden. 
Weet dat het niet de prinsentitel is die een 
vereniging op de kaart zet, maar wel wat 
ze daarbuiten allemaal presteert tijdens 
carnavalsactiviteiten, stoeten, ... .    

Mag het iets meer zijn ... of minder

Wordt de kwaliteit van een carnavalsoptocht 
bepaald door het aantal zakken waarmee de 
kijklustigen jaarlijks huiswaarts trekken na 
een carnavalsoptocht? Neen, maar ook dat 

lijkt tegenwoordig een maatstaf te zijn, al 
mogen we ook dat niet veralgemenen. Het 
uitwerpen van strooigoed is ook één van die 
tradities die eigen zijn aan carnaval en dat 
mag natuurlijk ook niet teloorgaan. Maar er 
wordt jaar na jaar (ondanks de kostprijs) 
precies meer en meer uitgegooid. De éne 
vereniging wil niet onderdoen voor de an-
dere. De prins of prinses wil zijn voorganger 
toch minstens evenaren, wat onherroepelijk 
leidt tot een opbod. Allemaal mooi en wel, 
maar als we dan na het doortrekken van de 
vele carnavalsoptochten vaststellen dat een 
massa aan uitwerpmateriaal gewoonweg 
niet opgeraapt wordt, dan moeten we ons 
daar toch vragen bij durven stellen. Wij gaan 
niet pleiten voor een verbod op strooigoed, 
integendeel, maar we moeten het met een 
nuchtere bril durven bekijken. We moeten 
durven nadenken over wat er al dan niet uit-
gegooid wordt. Het mag misschien ook eens 
wat minder zijn in dit geval. Het verkwisten 
van snoepgoed en ander materiaal, louter 
om zich als persoon of groep te profileren, is 
toch niet langer verantwoord. Daarenboven 
is het vermijden van vele kilo’s onnodig afval 
ook een steentje dat we kunnen bijdragen 
aan het klimaat en de duurzaamheid, want 
hoewel we op dat vlak door sommigen on-
terecht afgeschilderd worden als de grootste 
vervuiler van het land, mogen we ook niet 
blind zijn voor de realiteit.

Rijdende discobars

Vindt u het als vereniging zo belangrijk 
dat ze u van ver horen aankomen met uw 
carnavalswagen? Is het aantal decibels de 
maatstaf? Jammer genoeg lijkt het soms 
wel zo. Met overdreven harde basklanken 
en beats lijken sommige verenigingen de 
aandacht naar zich toe te willen trekken. 
En jammer genoeg is het dan vaak ook nog 
geen carnavalsmuziek. Dit hoort wat ons be-
treft dan ook niet thuis in een carnavalsstoet. 

Rijdende discobars, zonder aandacht voor de 
toeschouwers en met alleen oog voor eigen 
vertier, kunnen beter deelnemen aan andere 
optochten en niet onder het mom van car-
naval de straat op trekken. Wist u trouwens 
dat er geluidsnormen vastgelegd zijn in de 
VLAREM-wetgeving en dat overtredingen 
op dat vlak strafrechtelijk vervolgd kunnen 
worden? De regelgeving op vlak van geluid 
is zeer duidelijk en ook van toepassing op 
carnavalsstoeten, waarbij elke deelnemer 
zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. 

De organisatie van een carnavalsstoet is niet 
gericht op het eigen plezier van de deelne-
mende groepen op de wagen, al mag dat 
natuurlijk niet ontbreken. Carnavalsvereni-
gingen moeten zorgen dat de toeschouw-
ers langs de kant van het parcours kunnen 
genieten van wat er te zien of te rapen is. 
Mooie wagens, kledij, een choreografie, ... 
die dragen wel bij aan een echte carnavals-
beleving. Dat kost natuurlijk allemaal ook 
handen vol geld. Als federatie kunnen we 
alleen maar fier zijn op verenigingen die hun 
hele werking afstemmen op de deelname 
aan carnavalsoptochten en zo alles in het 
werk stellen om met prachtige wagens en 
kledij op straat te komen. En dan is het 
voor ons als federatie absoluut niet min-
derwaardig dat een vereniging bijvoorbeeld 
niet volledig geüniformeerd is tijdens de rest 
van het carnavalsseizoen, want kijk maar 
eens wat die vaak uit hun ‘steek’ toveren 
tijdens de stoeten, want daar draait het om. 
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Geef er ons nog eentje ... na de stoet

Wordt mijn plezier als deelnemer aan een 
carnavalsstoet bepaald door de hoeveelheid 
alcohol die genuttigd wordt tijdens de stoet? 
Ik wil niet in herhaling vallen, maar ook hier 
mogen we natuurlijk niet veralgemenen. 
Toch moeten we vaststellen dat er nog heel 
wat nood is aan bijsturing en carnavalsop-
voeding. Wees nu eens eerlijk. Wat is er voor 
de toeschouwers mooi  aan mensen met 
flesjes bier (of erger nog, met sterke drank) 
in de hand die staan te zwaaien of aan zatte 
mensen die mee strompelen of op de wagen 
liggen? Daar is niets mooi aan en het komt 
het imago van het carnaval niet ten goede. 
En het zijn net deze beelden die vaak opge-
pikt worden of blijven hangen. We zeggen 
niet dat carnavalisten geen pintje mogen 
drinken en zelfs tijdens de optocht kan het 
subtiel drinken van een pintje misschien 
geen kwaad. Maar laat ons ook hier denken 
aan de toeschouwers en dat extra pintje 
drinken na de carnavals-optocht, want ook 
dan is het carnavalsfeest nog niet gedaan 
in de straten, op de pleinen , in de zalen en 

in de horeca. Nu moeten deelnemers na de 
optocht soms huiswaarts keren omdat ze 
niet meer kunnen vieren... . Bedroevend 
om vast te stellen en hoog tijd om samen 
het tij te keren.

Dit artikel zal misschien wenkbrauwen doen 
fronsen en kritische reacties uitlokken, maar 
als federatie moeten we deze zaken onder 
ogen durven zien en benoemen. We moeten 
de vinger aan de pols houden. Elke goed 
geaarde carnavalist zal zich ongetwijfeld 
kunnen aansluiten met de standpunten die 
we hier innemen. Het is aan ons allemaal 
samen om de carnavalsverenigingen en 
de vele carnavalisten deze waarden mee 
te geven. Alleen zo kunnen we stappen 
vooruit zetten.  Al deze ‘jeugdzonden’ zijn 
niemand vreemd, maar uit fouten moet men 
natuurlijk ook willen leren. 

Om af te sluiten willen we zeker ook zeggen 
dat we merken dat het op heel veel plaatsen 
wel goed loopt en dat carnavalisten en hun 
verenigingen de nodige inspanningen doen 
om de reputatie van het carnaval hoog te 
houden. Jullie verdienen een dikke pluim 
op jullie steek!

Jeroen Bellings
Voorzitter FEN-Vlaanderen 

 

opiniestuk
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in de kijker

Gedenksteen “Ne lach en een traun”Gedenksteen “Ne lach en een traun”
We schrijven het jaar 2017. Ons standbeeld 
“Andries de zot va Wies” viert zijn 25-jarig 
jubileum. De tand des tijds heeft echter zijn 
sporen nagelaten aan zijn inoxen omhulsel 
alsook de gemetste sokkel begint langzaamaan 
af te brokkelen. Hoog tijd dus voor een wel-
gekome opfrisbeurt. Er wordt van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om heel de omgeving 
onder handen te nemen. Zo sneuvelen enkele 
zieke bomen, struiken en andere wildgroei. 
Tevens wordt er een geplaveid pad met een 
daarop een zelf ontworpen 6m lange zitbank 
aangelegd. 

Bij het aanschouwen van al dat moois besluit 
het komitee dat het “Andriespark” (bestaande 
uit nog 3 bomen) in de toekomst een trek-
pleister moet worden waar jong en oud tot 
bezinning kan komen. Het idee om er in de 
toekomst nog een extra eyecatcher te plaatsen 
borrelt op...

Twee jaar gaan voorbij als plots een door-
winterde carnavalist op een veel te jeugdige 
leeftijd ons wordt ontnomen. De opkomst naar 
zijn uitvaart, de ontelbare bloemenkransen 
van carnavalsverenigingen, kortom de verbon-
denheid die wij als komitee aanvoelen, doet 
ons besluiten dat een gedenksteen voor alle 

overleden carnavalisten het ultiem eerbetoon 
kan zijn.

Enkele voorstellen van hoe hij er zou komen uit 
te zien, inclusief beeldmateriaal, passeren de 
revue maar het komitee vind er zijn gading niet 
in. Zelf ontwerpen dan maar en zo geschiedde.

Qua vorm werd gekozen voor een schuin 
doorzaagde obelisk in natuursteen. Om de 
juiste hoogte en breedte te kunnen bepalen 
werd een houten ontwerp gemaakt. Voor de 
inkleding opteerden wij 
voor een typisch carnavals-
item nl. maskers (één dat 
lacht en één dat weent) die 
wij in brons lieten gieten. 
De benaming “ne lach 
en een traun” voor onze 
gedenksteen was de lo-
gische keuze. Als invulling 
voor de vlakke zijde werd 
naar een spreuk gezocht 
die de voorstelling van 
de maskers perfect kon 
weergeven en die luidt als 
volgt: achter tranen van 
verdriet schuilt de lach van 
de herinnering. 

De onthulling en inwijding van deze gedenk-
steen vond plaats op 11 september en kon op 
heel wat bijval rekenen van al wie ons dorp 
zo genegen is.

Wij zijn fier dat wij als komitee dit hebben 
kunnen bewerkstelligen, uit liefde voor onze 
overleden carnavalisten. Als dank dat wij hen 
hebben mogen kennen en hen bij deze steeds 
zullen herdenken.

Karnaval Komitee Wieze
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres :  K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel.: +31 43 4551700 E-mail: contact@carnavals-site.com

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/261011 

Diverse wagens te huur

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn

Contactadres : De Biersussen - Balen
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Ro-
meins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien  
en plaats om boxen te zetten.

0771/260914

Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe 
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duive-
linnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende 
soldaten enz

0771/280815

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

Te huur

Diverse carnavalwagens

0894/150208

Te koop 

Polyester en doek om

wagens en poppen te 

maken of te herstellen

Contactadres : De Liller Meulewiekers - Sint-Huibrechts-Lille
Tom Vanendert - Lindestraat 17 - 3910 Neerpelt
GSM: 0496/78 01 48 - E-mail: lillermeulewiekers@gmail.com

Te huur
5 comfortabele wagens te huur. De meeste zijn uitgerust met: 
verlichting, herentoilet en DJ-booth.

19
52

/2
81
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9

Contactadres : De Jipie’s - Schakkebroek 
Lucien Willems - Terbermenweg 138 - 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0468/43 05 80 - E-mail: elke.houwaer@telenet.be

Te koop
Carnavalswagen te koop. Plaats voor 10 personen op de wagen. 
Heeft altijd binnen gestaan en is startklaar. 

03
97

/1
61

12
1

Contactadres : De Feestvierders Grimde - Tienen
Turrion Glenn - Pastorijstraat 360 - 3300 Tienen
GSM: 0470/57 58 65 - E-mail: de.feestvierders@outlook.com

Te koop
Carnavalswagen te koop: wagen + aanhangwagen. Volledig in 
orde. Uitgerust met LED-verlichting en dus ideaal voor avond-
stoeten. Omgebouwde Ford Transit (Diesel). Plaats voor stroom-
groepen en uitwerpmateriaal. Te koop vanaf mei 2022.

17
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Jukeboxkes - Sint-Gillis-Waas
Jessica Fabry - Kemzekedorp 7 bus 1 - 9190 Kemzeke
GSM: 0478/61 24 29 - E-mail: jeskefabry@hotmail.com

Te koop
Praalwagen te koop. Prijs 2900 euro. Thema: reis rond de wereld. 
Hoogte 4m, breedte 4m, lengte 12m. Opslagplaats voorzien.     
Staanplaats voor 10 personen op verdiep. Trekoog tractor. Vrij 
vanaf 11 april 2020. 

18
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Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
Carnavalwagens en kostuums. 1 grote duw-eend met zitplaats 
voor kleine kindjes. 2 duw-eenden, 1 grote wagen met bloemen en 
grote eenden (kan ook zonder onderstel, dan zijn het ook 4 duw-
eenden). 1 wagen met draakjes en eendenhoofden inc. onderstel. 
8 kinderkostuums (incl. licht), 14 kostuums voor volwassenen (incl. 
licht). Grote foamhoeden (incl. licht). Diverse isomo-onderdelen. 

13
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Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Bosman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme
E-mail: info@kazoos.be

Te koop
Praalwagen thema spooktacular. Stevig gebouwd op een laag en 
wendbaar chassis. Wagen werd gebruikt als kinderwagen. Onder-
aan is ruimte voor enkele kindjes, en er is een grote schommel 
(voor ongeveer 6  kinderen). Bovenaan kunnen nog een 5-tal 
personen staan. Lenge 6m,, breedte 3m, hoogte 4m. Moet zo snel 
mogelijk weg. 

09
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Contactadres : De Sjikke Stikken - Baassrode 
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sven_devisscher@telenet.be

Te koop
Thema My Little Pony: Zelfgemaakte carnavalshoeden in roze foam 
met regenboogmanen (25 stuks) en kostuums. Prijs overeen te 
komen. 

11
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Contactadres : De Sjikke Stikken - Baassrode 
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sven_devisscher@telenet.be

Te koop
Volgende isomo stukken mogen weg tegen een gunstig prijsje:
4 ridders (hoogte 1,4m) / 4 paarden + ventjes (hoogte 2m) / 1 
eenhoorn (hoogte 1,5m) / klok (diam. 1,8m en hoogte 1,8m) / 
jukebox - kerstman - paling 

11
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Contactadres : De Sierbuikjes - Roeselare
Anne Verbruggen - Hoogleedsesteenweg 257 - 8800 Roeselare
GSM: 0471/58 65 15 - E-mail: anneverbruggen@hotmail.nl

Te koop
Carnavalswagen te koop: wagen + aanhangwagen. Volledig in 
orde. Uitgerust met LED-verlichting en dus ideaal voor avond-
stoeten. Omgebouwde Ford Transit (Diesel). Plaats voor stroomgro-
epen en uitwerpmateriaal. Te koop vanaf mei 2022.
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advertenties “te huur” en “te koop”

Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer opgenomen in de Gazet van de 
Carnavalist. Wenst u de advertentie toch te behouden, dan dient u ons dit zelf te 

melden. Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, willen we u
vragen om dit te melden.

Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto’s) zijn ook
terug te vinden op onze website!

Het aanleveren van zoekertjes kan heel eenvoudig via de website: onder de rubriek 
leden, kiest u voor ‘stuur zoekertje in’.

 Zorg dat er steeds duidelijke foto’s toegevoegd worden en dat de foto’s voldoen aan 
de vereisten zoals gevraagd, anders kan de aanvraag niet verwerkt worden.   

www.fenvlaanderen.be 

AANDACHT !

Contactadres : De Platzakken - Menen 
Ronny Deback - Esplanadestraat 26 - 8930 Menen
Tel.: 056/51 50 77 - E-mail: willy.hauspie1@telenet.be

Te koop
Clownkostuums (broek & vest): 11 voor volwassenen en 1 voor 
kinderen. Goede prijs. Zelf af te halen. Liefst bellen na 18uur. 
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Contactadres : Vechmaal Karnaval - Vechmaal
Lotte Vandewal - Wildebornstraat 112 - 3840 Borgloon
GSM: 0474/28 77 54 - E-mail: lotte_vdw@hotmail.com

Te koop
Indianenkostuums mannen/vrouwen amper 6 keer gedragen. Be-
schibaar vanaf 1april 2020. 
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Contactadres : De Orde van Hemel en Aarde - Linter
Petra Limborgs - Sint-Lambertusstraat 24 - 3401 Walshoutem
E-mail: cvhemel.aarde@hotmail.com

Te koop
Zeer mooie praalwagen met verlichting en manueel beweegbare 
kop. Thema: fantasierijke drankenwereld. Achteraan is plaats 
voorzien voor een stroomgroep. Bijhorende kostuums. Afmetingen: 
13m lang, 3m breed en 4m hoog. Beschibaar: einde seizoen 2020.   
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Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Te koop
Wagen thema technical insects en cars. 2x wagen getrokken door 
tractor met overbouw (enkel overbouw en onderdelen hiervan te 
koop). Plaats voor 4 personen. 1x wagen met ingebouwde kraan. 
3x kleine wagentjes. 40 bijpassende kostuums, eventueel ook 
afzonderlijk verkocht. Meet foto’s op aanvraag. Geen sms, enkel 
telefonische info. 
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
In Memoriam

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
 - enkel overlijdensberichten die ons per post of e-mail worden overgemaakt, worden opgenomen in deze rubriek - 

De heer
Roger (Noenk) LUYCKX

Stadsprins 2012 - Raadslid StadsRaad Hasselt
Weduwnaar van Pauls Lanssens

Geboren te Kuringen op 26 juni 1935
Overleden te Hasselt op 5 oktober 2021

De heer
Herman BOVYN

Eresenator FEN Vlaanderen
Echtgenoot van Georgette Forment

Geboren te Markegem op 29 april 1936
Overleden te Tielt op 22 september 2021

De heer
Werner ANSEEUW

Oprichter & Voorzitter Bredens Carnaval Comité
Echtgenoot van Marleen Eecloo

Geboren te Brugge op 10 mei 1955
Overleden te Bredene op 26 november 2021

We gedenken alle carnavalisten,
vrienden en familie van wie we afscheid moesten 

nemen in deze moeilijke en onwezenlijke tijd.
Wij betuigen ons innig medeleven aan alle getroffen 

families, vrienden en kennissen.
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2de Carnavalbeurs
17 september 2022
18 september 2022

De Soeverein Lommel

26ste Try-Out BOL
27 november 2022

GC Tentakel
Zonhoven

40ste FEN-Banket
11 december 2022

Hof ten Bosse
Heusden (OVL)

49ste Feest der
Goedgemutsten 

7 januari 2023
(nog te bepalen)
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