
Wat deed dat deugd...Wat deed dat deugd...
eindelijk weer samen carnavallen !eindelijk weer samen carnavallen !
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Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,

Onder de stralende lentezon en prachtige 
Haspengouwse bloesems, pen ik mijn 
laatste voorwoord van het carnavals-
seizoen 2022 neer. Tijd voor een korte 
terugblik, maar natuurlijk kijken we ook 
even de toekomst tegemoet.

Vorig jaar rond deze tijd koesterden we 
allen de hoop dat het seizoen 2021-2022 
een ‘normaal’ carnavalsseizoen zou wor-
den. En geef toe, aanvankelijk leek onze 
hoop werkelijkheid te worden. Met veel 
enthousiasme werden de vele vrijwilligers 
dan ook opgetrommeld om alle voorbe-
reidingen te treffen. We mogen toch wel 
stellen dat we op 11 november dan ook 
een vliegende start namen, al was het niet 
allemaal als vanouds en moest er toch 
wel binnen een strikt keurslijf gewerkt en 
gefeest worden. Geef toe, het deed toch 
deugd om de carnavalsplunje weer uit de 
kast te halen en de steek op het hoofd te 
zetten, maar vooral ook om elkaar weer 
fysiek te ontmoeten en samen te zijn. 

Vrij snel moesten we echter weer inbinden 
en in heel wat steden en gemeenten werd 
er door de carnavalsverenigingen beslist 
om de activiteiten van het najaar en het 
vroege voorjaar af te gelasten. Carnava-
listen zijn creatievelingen en alternatieve 
programma’s werden binnen de moge-
lijkheden op touw gezet, maar het bleef 
op carnavalsvlak al bij al toch rustig, in 
alle stilte wachtend op ‘geel’ licht van de 
coronabarometer.

En ja, sinds 7 maart zitten we in code 
geel, wat voor ons carnavalisten eigenlijk 
wil zeggen dat we overschakelen op code 

‘rood-geel-groen’. Het carnavalsleven trok 
zich in sneltempo weer op gang en (uitge-
stelde) carnavalsstoeten trokken weer door 
de straten. Prinselijke Hoogheden die 1, 2 of 
zelfs 3 seizoenen uitkeken naar dat wat voor 
hen het hoogtepunt moest zijn, namelijk de 
carnavalstoeten, kregen eindelijk datgene 
wat ze verdienden. We zijn als federatie ab-
soluut geen voorstander van het kunstmatig 
rekken van het carnavalsseizoen, maar in 
deze bijzondere omstandigheden kunnen we 
niet anders dan ons tolerant opstellen. De 
grote publieke belangstelling moet ook een 
opsteker zijn voor de organisatoren en be-
wijst hoeveel de carnavalisten en toeschou-
wers naar dit moment hadden uitgekeken. De 
sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten! Jam-
mer genoeg is de knaldrang van sommigen 
zo groot dat ze de waarden en normen van 
het carnaval overboord gooiden. Deze exces-
sen zijn carnavalisten onwaardig. Algemeen 
beschouwd overweegt toch wel een positief 
gevoel en ik wil dan ook alle goedgeaarde 
carnavalisten en de vele vrijwilligers, samen 
met de gemeente- en stadsbesturen danken 
voor hun harde werk, samenwerking en inzet. 
Alleen zo is de toekomst van het carnaval 
verzekerd. Proficiat! 

Middenin de drukke ‘heropstart’ van het 
seizoen, werd onze federatie getroffen door 
een groot verlies. Hubert Maessen, voorzit-
ter van FEN Limburg en Buutte Onderwijs 
Limburg, ging onverwacht en in alle stilte 
van ons heen. Hij was 25 seizoenen lang een 
stuwende kracht binnen onze federatie en 
we verloren dan ook niet alleen een goede 
collega, maar ook een gewaardeerde vriend. 
We wensen zijn familie en naasten nogmaals 
veel sterkte toe. 

Ondertussen zijn we volop bezig met de 
voorbereidingen voor het nieuwe carnavals-
seizoen 2022-2023, want we willen natuurlijk 
volwaardig de draad opnieuw oppikken. 

In september staat zo de tweede Euregionale 
Carnavalsbeurs op de agenda. Op 17 en 18 
september zal de Soeverein te Lommel om-

getoverd worden tot een heuse narrentem-
pel, waar u terecht kan voor alles wat met 
carnaval te maken heeft! Noteer deze data 
dus zeker in uw agenda! Alvast bedankt aan 
de werkgroep van FEN Limburg die zich over 
deze organisatie ontfermt.

Ook de leerlingen van Buutte Onderwijs Lim-
burg staan weer te trappelen van ongeduld 
om hun academiejaar aan te vatten. Op 
zondag 27 november kan u tijdens de 26ste 
Try-Out weer zelf komen kijken en luisteren 
naar het resultaat van hun noeste arbeid, 
want humor maken is geen lachtertje! Nu al 
een woordje van dank aan het hele BOL-team 
en de leerlingen.

Het jaarlijkse FEN-banket is eindelijk toe aan 
de 40ste editie en daarvoor trekken we op 
zondag 11 december naar ‘Hof ten Bosse’ in 
Heusden (Oost-Vlaanderen). Alle is aanwezig 
om er weer een gezellig en geslaagd feest 
van te maken!

Dan hopen we u tenslotte nog te mogen 
ontvangen op de 49ste editie van ons le-
denfeest, het Feest der Goedgemutsten, 
op zaterdag 7 januari 2023. Zodra er meer 
informatie ter beschikking is over de locatie 
van dit grootste indoor carnavalsevenement 
van Vlaanderen, zal hierover natuurlijk ge-
communiceerd worden. 

Om af te sluiten wil ik alle carnavalisten, mijn 
collega-bestuursleden en iedereen die op 
één of andere manier een positieve bijdrage 
heeft geleverd aan het carnaval, van harte 
danken! Weet dat we allemaal individuen zijn 
met een eigen mening en een eigen karakter 
en soms botst dat eens, maar zo lang we 
allemaal het zelfde doel voor ogen hebben, 
namelijk het in stand houden van onze rijke 
carnavalstraditie, ben ik ervan overtuigd dat 
we tot oplossingen kunnen komen en dat we 
slagen in onze opdracht! 

Alaaf, alaaf, alaaf!  

Jeroen BELLINGS
Voorzitter FEN-Vlaanderen 
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Ook zonder stoetOok zonder stoet
volop ‘Carnaval in Sintruin’ !volop ‘Carnaval in Sintruin’ !

Op maandag 28 februari 2022 had de 76ste Internationale Verloren Maandagstoet door de straten van het Sint-Truidense 
stadscentrum moeten trekken. Helaas! De coronapandemie, weet u wel? Toch bleef de Koninklijke Orde van de Com-
meduur, de stuwende kracht van het officiële Sint-Truidense carnavalsgebeuren, niet bij de pakken zitten en kwam voor 
het tweede jaar op rij met een alternatief programma. 

WAT VOORAFGING

Met volle moed en met nieuwe Stadsprin-
sen Carnaval kwam op 11 november 2021 
het langverwachte startschot van het 
nieuwe carnavalsseizoen. Wie had er aan 
deze start kunnen voorspellen dat slechts 
één week nadien de (carnavals)vieringen 
opnieuw in de kast zouden worden gesto-
ken? Voorbereidingen voor grootse zittin-
gen, bals en onze grootste Verloren Maan-
dagstoet verliepen passief en onzeker.  
Maar carnavalisten zijn flexibel en bovenal 
creatief. Opnieuw een ‘digitaal’ carnaval or-
ganiseren zoals in 2021 zat er volgens de 
Raad van Elf niet meer in, er was nu een-
maal veel meer mogelijk. Daarom is men 
op zoek gegaan naar wat wél kon, in plaats 
van wat er niet kon. 

In samenwerking met het carnavalsge-
zinde stadsbestuur heeft de Orde een leuk 
alternatief programma op poten weten te 
zetten. Het concept verliep duaal: voldoen-
de carnavalssfeer binnen en buiten het 
centrum creëren en bovenal carnaval vie-
ren in de Sint-Truidense horecazaken, die 
nu toch al een lange tijd geteisterd werden 
door de beperkingen van het coronavirus. 

SFEER EN GEZELLIGHEID

De stadsdiensten hingen opnieuw de 
carnavalsvlaggen uit aan de honderden 
vlaggenmasten op het volledige grondge-

bied van de fruitstad, maar ook particu-
lieren en handelaren konden voor het eerst 
een carnavalsvlag bekomen. En met groot 
succes! Sint-Truiden kleurde geel en blauw 
alsof STVV zich tot voetbalkampioen had 
gekroond. Carnavalsmuziek van eigen bo-
dem weerklonk door de winkelstraten en 
op Verloren Maandag werd er opnieuw 
een radioshow gehouden in samenwerking 
met de lokale radiozender Trudo.FM. De 
gekende carnavalscafés werden feestelijk 
beschilderd door raamkunstenaar Stef 
Herckens en ter aankondiging van het 
carnavalsweekend werd er bovendien een 
affichewedstrijd georganiseerd. Deze af-
fiche werd onder grote persbelangstelling 
gepresenteerd en ruim 1.000 exemplaren 
werden aan etalages of gevels geëtaleerd. 
Tot slot wist de Orde van de Commeduur 
een leegstaand winkelpand in de Stapel-
straat te verkrijgen om er een minitentoon-

stelling in te houden.

PROFICIAT EN DANKJEWEL !

Niemand werd vergeten in de fameuze 
carnavalsweek! En “taart smaakt altijd!” 
bedacht men zich. Zo bracht de Raad van 
Elf, met zo’n 85 taarten onder de arm, een 
bezoek aan de verschillende woonzorgcen-
tra en sociale instellingen om ook hen een 
hart onder de riem te steken. Maar werd 
er ook gedacht aan de lokale politiedien-
sten en brandweerlieden die jaarlijks in-
staan voor de veiligheid tijdens de Verloren 
Maandagstoet.  Om goed weer af te dwin-
gen op Verloren Maandag hielden we halt 
bij de zusters Clarissen en voor de eerste 
keer werden de vrijwilligers van het Vacci-
natiecentrum in de bloemetjes gezet.

KINDERCARNAVAL

Ook de jongste carnavalisten werden mee 
op sleeptouw genomen. Een danswed-
strijd met als titel ‘The Masked Dancer’, 
op de liedjes van onze Stadsprinsen Car-
naval 2022 en de nieuwste Carnavalissi-
ma-inzending, probeerden we deze car-
navalsnummers kenbaar te maken bij de 
schoolgaande kinderen en jeugd. Maar 
liefst 18 klassen uit het kleuter- en lager 
onderwijs hebben het beste van zichzelf 
gegeven en stuurde een filmpje in, dat 
gretig werd gedeeld op sociale media. Elke 
individuele deelnemer kreeg hiervoor een 
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zwemkaart van Lago Bloesembad aange-
boden. Er was zelfs één school die een ei-
gen carnavalslied heeft uitgebracht. Deze 
choreografische- en verkleedinspanningen 
konden niet anders dan beloond worden 
door elke deelnemende school de hoofd-
prijs toe te kennen, namelijk een spring-
kastelenpakket aangeboden door onze hui-
dige Prins Carnaval, Steve den Eerste, en 
zijn firma Partyfun. 

Maar dat is nog niet alles! Naast de vaste 
aanwezigheid van de carnavalskermis werd 
er op Verloren Maandag een namiddagpro-
gramma op kindermaat gepresenteerd, in 
open lucht en op de Groenmarkt, met een 
heuse kindershow, schminkstand, ballon-
clowns, … Elke aanwezige jonge carnava-
list kreeg bovendien nog een snoeppakket 
en een voetbal aangeboden door de Com-
meduur. Onder een stralende pré-lentezon 
was hier dan ook massaal belangstelling 
voor. De ouders konden duidelijk ook ge-
nieten van de animatie die was voorzien, 
namelijk …

VERLOURE MOONDAG EN HET KA-
FEIKESCARNAVAL

In de vroege maandagochtend werd er aan 
het carnavalsmonument “De Raadsvriend” 
te Schurhoven stilgestaan met de carnava-
listen die ons te vroeg zijn ontvallen. Met 
het neerleggen van een bloemenkrans, een 
ingetogen moment van stilte en het Lim-
burgs volkslied had iedereen genoeg moed 
getankt om er een dagje tegen te kunnen. 

Maar op een lege maag kan je zo’n zwaar 
feest niet beginnen. Daarom trakteerde 
de Orde van de Commeduur alle Sint-Trui-
dense carnavalsverenigingen op een gratis 
ontbijt onder de Veemarkthallen die de 
noodzakelijke ‘fond’ moest leggen om de 
dag goed door te komen. Onder muzikale 
begeleiding van Toeternietoe uit Hasselt 
ging het dan richting Grote Markt.

Normaliter staat er tijdens de carnavals-
meerdaagse een grootse tent op de Groen-
markt waar enkele duizenden feestvierder 
zich 3 dagen volop kunnen amuseren. Ook 

dit jaar moest het noodgedwongen anders. 
Het kloppende hart van het Sint-Truidense 
carnavalsgebeuren zijn niettemin de ver-
schillende cafés, staminees en andere 
horecazaken en in het carnavalsweekend 
toverden een 10-tal etablissementen zich 
om tot ware narrentempels. De Orde van 
de Commeduur had daartoe opgeroepen, 
de communicatie hieromtrent gecentrali-
seerd en op sociale media en de website 
gedeeld. Zo werd het “kafeikescarnaval” 
geboren.

Eerder kon u al lezen dat deze cafés car-
navalesk waren beschilderd en dat het no-
dige feestmateriaal ter beschikking werd 
gesteld. Op zaterdag, zondag, maandag én 
dinsdag was er overal wel wat te beleven. 
Van al-dan-niet-verklede carnavalsparty’s 
op zaterdag en zondag, tot heuse bals op 
maandag en haringbijten op dinsdag. In 
elke carnavalscafé stond opnieuw een dis-
cobar carnavalsmuziek te draaien, net zo-
als in de goede oud tijd en de kasteleins 

waren in opperste sfeer. Hopelijk krijgt dit 
volgende jaren een vervolg. 

Op dinsdagavond, omstreeks 19u11 sloot 
de Koninklijke Orde van de Commeduur het 
52ste carnavalsseizoen af met het uitbla-
zen van de Elf Latsjanen en genoten na-
dien nog verder in de Sint-Truidense cafés 
voor een allerlaatste kroegentocht, een 
allerlaatste inspanning en een welverdien-

de zure haring.

Op naar Verloren Maandag 2023! Waar 
we hopelijk de beste elementen uit het 
alternatief programma kunnen meene-
men en implementeren in een traditioneel 
carnavalsseizoen met als kers op de taart 
de 76ste Internationale Verloren Maandag-
stoet van 20 februari.

Giani Creten - Proclameur
namens de Koninklijke Orde van de Commeduur 
Stad Sint-Truiden 

foto’s: belgiummedia
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Nieuw carnavalsboekNieuw carnavalsboek
‘Prinsen van Aalst’ - deel II‘Prinsen van Aalst’ - deel II

Geen officiële carnavalsfeesten in 2022 ? Wel voor DAK, want net als vorig jaar zijn wij klaar met alweer een nieuw initia-
tief! DAK (het ‘Dokumentatiecenrum voor Aalst Karnaval’) is er vorig jaar ook perfect in geslaagd om de carnavalsleegte 
voor een stukje ongedaan te maken. Geen stoeten of vieringen in Aalst, maar het DAK organiseerde in ieder geval én 
naar jaarlijkse traditie de ‘Nationale Fotowedstrijd’: ’Aalst Carnaval in Kleur’ 2021. 

Iedereen, beroeps- of amateurfotograaf, 
mocht in 2021 zijn of haar foto’s insturen 
over het carnaval dat er niet was, maar ook 
hun beste, niet winnende prenten uit vorige 
seizoenen. Al bij al werd het een succes met 
maar liefst een dertigtal deelnemers die al-
lemaal toffe beelden van onder het stof had-
den samen ge-zocht en binnen gestuurd. 
Afgelopen zomer, wanneer de coronateugels 
niet meer zo strak aangespannen waren als 
voorheen, ontvingen de laureaten hun prijzen 
en ging er vlot een vaatje pils en ander lek-
kers over de toonbank. Iedereen hoopte toen 
op een succesvolle doorstart in 2022. 

Jammer genoeg krijgen wij in 2022 van het-
zelfde laken een pak. Carnaval ligt er  alweer 
zielloos en uitgeteld bij. De plannen om de 
25ste Nationale Fotowedstrijd op getouw te 
zetten, werden in laatste instantie en met 
spijt in het hart afgevoerd. Waarom? Om-
dat een zilveren jubileumeditie een valabele 
carnavalsbeleving met een grote dosis actie, 
kunst, kleur en passie vraagt.

Dat betekent niet dat DAK bij de pakken is 
blijven zitten. DAK is sowieso opnieuw de cre-
atieve toer opgegaan en pakt deze keer uit 
met een tweede editie van ‘Prinsen van Aalst’, 
of een 72-pagina’s tellende brochure, recto 
verso, in volledige kleurendruk. 

Dit werk is een vervolg geworden op een 
eerste deel dat in 1991 verscheen en de peri-
ode 1953 tot 1991 in geuren en kleuren be-
schreef en deze rijk illustreerde met originele 
zwart-wit foto’s. De nieuwe uitgave toont en 
bespreekt de periode van 1992 tot 2021 en 
is andermaal een gegeerd pareltje dat om-
streeks medio februari op de boekenmarkt 
is verschenen. DAK toont en beschrijft met 
een resem kleurenreproducties dertig prins-
verkiezingen en verslaat de prestaties van alle 
deelnemende kandidaten en de vieringen van 
de winnaars, te beginnen met prins Pascal 
Solemé in 1992. Een karrevracht aan herin-
neringen en fait-divers worden opgehaald en 
geciteerd.

DAK vertelt met pretoogjes over de gewel-
dige samenwerking van de Aalsterse carna-
valsprinsen met FEN-Vlaanderen op het Feest 
der Goedgemutsten in Aalst anno 1987 – het 
allereerste feest ooit in de nieuwe Keizershal-
len - en in 2015 en 2017 in de Florahal. 

De prinsen van Aalst toverden samen met 
‘De Koninklijke Symfonische Kring’ en ‘De 
Aalsterse Big Band’ een eigen ‘Night of the 
Oilsjterse Proms’ en met ‘De Koninklijke Har-
monie’ uit Erembodegem heuse muziekshows 
ten tonele in de grote schouwburg van het 
Aalsters CC De Werf.  Uitvoerig relaas en 
schitterend beeldmateriaal wordt vrijgegeven 
over het ‘Oilsjters Zangpalois’ van 2017 in het 
Forum, de basketbaltempel van Okapi Aalstar 
en het indrukwekkende rood-wit-gele zang-
feest van 2019 in de Oktoberhallen in Wieze.

Originele affiches en fotocollages van Prin-
senrevues en Carréshows, zelfs affiches van 
een aantal geslaagde Travestieshows eind 
de jaren ’80, in samenwerking met ‘Paris Fo-
lies’ uit Gent, zijn bijzondere blikvangers. Een 
massa herinneringen maken de nieuwste uit-
gave boeiend en het blijft immer de moeite 
waard om deze mee in te kijken, te lezen en 
te koesteren. Even wordt nog gewag gemaakt 
van het Aalsters avontuur met de Unesco 
erkenning en de vrijwillige uitstap van de stad 
Aalst - onder  luid applaus van de lokale car-
navalisten - uit een organisatie die zich boven 
alles en iedereen meent te kunnen verheffen.

Tenslotte heeft DAK het over de gevolgen van 
de corona-pandemie op de bijna honderd ja-
rige stoettraditie in Aalst en last but not least 
is er het wedervaren van Yordi Ringoir, de 
enige officiële maar voorlopig nog steeds op 
non-actief staande kandidaat prins carnaval 
2021 en 2022. Brengt 2023 de bevrijding? 
Wie leeft zal het meemaken. De jeugd zal zich 
tijdens de volgende editie hopelijk - na twee 
jaar - voluit kunnen smijten tijdens de zotte 
dagen op de feestpleinen en voor de ‘iets ou-
dere carnavalsvierders’ kijken wij uit naar de 
activiteiten op het aangekondigde retroplein 

achter de Aalsterse skischans aan de Hop-
markt.

Deze brochure (de 14° productie van DAK) 
wordt te koop aangeboden aan €18,- bij DAK, 
in de Standaard Boekhandel, Hermelijn, de 
carnavalswinkels en de voornaamste kranten-
shops van de stad.

DAK organiseert dit jaar dus geen fotowed-
strijd, maar dat is geen affront. DAK houdt 
sowieso geen blad voor de mond. Voor DAK is 
corona is ook dit jaar alweer de gebeten hond.

Samen met de carnavalisten vormen wij één 
front en steken nu en dan graag het vuur aan 
de lont. Mensen vertel het straks rond, van 
mond tot mond: ‘Prinsen van Aalst’ deel II 
ging op 26 februari 2022 officieel boven de 
doopvont.

Op zo een dag vegen wij even alle covid-toe-
standen aan ons kont, maar wrijven in deze 
gelegenheidseditie nooit met zout in de wond.
Laten we liever kijken met beide voeten naar 
de grond en hou het zo mogelijk vandaag en 
in de toekomst allemaal gezond.

Beste carnavalsvrienden, geniet met volle teu-
gen van ‘Prinsen van Aalst’ deel II

Tenslotte. Zijn 2021 en 2022 nu twee verloren 
jaren voor het Aalsters Carnavalsboek 2021-
2025? Zeker niet. DAK gebruikt de actuele si-
tuatie om dieper te graven naar de oorsprong 
van diverse rituelen en gebruiken in en rond 
het carnavalsgebeuren in Aalst én gingen op 
zoek naar de vindingrijkheid van de Oilsjterse 
carnavalisten in trieste coronatijden. 

DAK is er helemaal klaar voor! DAK neemt de 
uitdaging naar 2025 aan, samen met twee 
extra gemotiveerde medewerkers (Sören en 
Thierry) in het team en vooral met zeer veel 
zelfvertrouwen.

Antoine Van der Heyden voor DAK  
Documentatiecentrum voor Aalst Karnaval 
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0485 91 16 96  - bertrand.chretien@telenet.be

verhuur van carnavalswagens
CV DE NAOMIEKES vzwCV DE NAOMIEKES vzw

verhuur van carnavalswagens

0485 91 16 96  - bertrand.chretien@telenet.be

FEN-music

FEN-music is gelanceerd !FEN-music is gelanceerd !
Op de vooravond van 11 november ging onze nieuwe webapplicatie FEN-music online. Via de website www.fenvlaanderen.
be kan u nu gratis luisteren naar originele niet-commerciële carnavalsmuziek, of u kan hiervoor ook rechtstreeks surfen 
naar muziek.fenvlaanderen.be .  Hoewel er bijna 400 nummers opgenomen zijn in de audioplayer, weten we dat er nog 
veel meer muziek is die hier haar plekje verdient! Bovendien is het de bedoeling dat verenigingen permanent nieuwe (of 
oude) nummers blijven uploaden. Bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen! 

Maar we willen meer, veel meer... want 
er is gewoon nog veel meer voor handen! 
We merken dat sommige verenigingen 
of carnavalisten aarzelen en we willen u 
graag overtuigen om ook in actie te schie-                                                              
ten! Zo willen wij u helpen en onder-
steunen bij bijvoorbeeld het digitaliseren 
van uw carnavalsliedjes, of bij het invoe-
ren van uw nummers in FEN-music, ... , 
of eender welke hulp u nodig heeft! Twij-
fel dus niet als u vragen heeft en con-
tacteer gerust ons secretariaat (jeroen@
fenvlaanderen.be). 

Heeft u daarnaast weet van vereni-
gingen die niet meer bestaan, maar die 
toch carnavalsliedjes gemaakt hebben en 
waarvan het (muzikale) archief verloren 

dreigt te gaan, ook dan mag u ons con-
tacteren, want ook die muziek willen we 
graag in onze audioplayer opnemen. 

Wij rekenen op u!
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Een domper op de feestvreugde van het carnavalEen domper op de feestvreugde van het carnaval
Ook het jaar 2022 zal in ons geheugen blijven hangen als een raar carnavaljaar. Geen prinsenverkiezingen, aanvankelijk 

geen stoeten met wagens die vrolijke carnavalmuziek door de luidsprekers laten bulderen, dan her en der toch weer 

(uitgestelde) en uitgelaten stoeten waar de knaldrang tot uiting kwam, eens de coronabaromator overboord werd ge-

gooid. Corona heeft het carnavalsfeest wederom een seizoen lang in de tang gehouden. De mensen leven in onzekerheid, 

buiten dat er nog kinderen worden geboren en dat onze naasten nog de pijp aan Maarten geven. Geen hevige “Germaine-

storm”, geen oliecrisis gemanipuleerd door Arabische oliesjeiks of een oorlog was er ooit eerder in geslaagd om het grote 

verkleedfeest rond carnaval helemaal te schrappen van de feestkalender in de wereld.

Maar toen kwam corona overgevlogen 
door die vleermuis uit China en gebeurde 
het ondenkbare. Alle carnavalsfeesten 
door gans het land werden als dood op-
geschreven en de enige maskers die je 
zag, waren mondmaskers. Maar dit jaar 
mocht er toch in enkele steden gevierd 
worden, al was dat aanvankelijk met 
strenge voorwaarden. Geen carnavals-
optocht, geen prinsenverkiezing, luide 
muziek op straat was verboden, de her-
bergen moesten zich aan de covid-regels 
houden, geen hinder op straat en nog 
veel meer van dat. Dat waren veel regle-
menten, zeker voor een feest dat speciaal 
is uitgevonden om al deze regeltjes aan 
onze laarzen te lappen. En zoals een uit-
geweken Aalstenaar vertelde: Carnaval 
is een groot feest van ultieme verdraag-
zaamheid. Iedereen mag zichzelf zijn en 
iedereen mag zot doen. Tegenwoordig 
krijg je voor het minste commentaar op 
sociale media en iedereen lijkt maar am-
bras te zoeken, maar niet tijdens het car-
naval, want daar heerst liefde. Dat klinkt 
misschien overdreven, maar wie er ooit 
tussen heeft gelopen, weet dat het klopt 
en die beseft ook hoeveel deugd dat het 
doet. Daarom snakken de mensen zo 
naar carnaval.
Dat “code geel” niet overal spontaan 
voor polonaises en carnavalsgejuich 

zorgt, heeft veel te maken met de inval 
van Rusland in Oekraïne. De wereld is 
veranderd. Waarom is er oorlog nodig? 
Door de Coronapandemie kreeg de zorg 
de nodige aandacht. Door de aanslagen 
in Brussel keek men naar de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten. De moord op een 
jonge vrouw zorgde voor meer middelen 
voor justitie. De gas- en electriciteits-
prijs zijn in een week verdriedubbeld. 
Een klein beetje oorlog zorgt dus voor 
een andere blik en daadkracht. Spijtig 
genoeg, want die oorlog moest vooral 
niet nodig zijn. 
Rest nu de vraag hoe Vladimir Poetin 
schaakmat moet gezet worden en wie die 
taak op zich moet nemen. Hoe mooi zou 
het kunnen zijn Poetin in een troika te 
duwen en naar Siberië te verjagen met 
een tiental wolven achter zich aan. 
Maar laten wij ons niet onderdompelen 
in al die moeilijke zaken die op ons af 
komen. De lichtjes van hoop bengelen nu 
reeds in het carnavalheelal. Vele steden 
verleggen hun carnavalsfeest naar een 
latere datum. In Gullegem trekt de stoet 
zelfs op 1 mei, de dag van het feest van 
de arbeid. Ik weet niet of de syndicaten 
de stoet zullen mogen openen met rode 
vaandels of dat zij een carnavalwagen 
gaan bouwen om de draak te steken met 
enkele plaatselijke politiekers. De steden 
die het carnaval vieren met Halfvasten 
hadden natuurlijk het geluk dat alles 
kon doorgaan zoals het gepland was. Ik 
denk aan de steden Halle, Hasselt, Oos-
tende en nog meer. Zodus, beste vrien-
den carnavalisten er is altijd hoop en 
blijf de koppen recht houden, de betere 
tijden zijn in aantocht en volgend jaar 
zullen de zotskappen nog mooier zijn 
in al de kleuren van de regenboog, de 
carnavalsmeezingers zullen terug brul-
len in alle oren van de kijklustige car-
navalisten langs het parcours en de ogen 
zullen terug openvallen door de voor-
bijrijdende grandioze carnavalwagens, 
voorafgegaan door prachtige groepen 
met kleurijke kostuums.
Maar spijtig genoeg heb ik op zondagmor-

gen tijdens het nieuws moeten horen dat 
in Strépy de carnavalsfeestvreugde op 
één seconde in een onmetelijk verdriet 
is veranderd doordat een auto was in-
gereden op een groep Gilles. Zes mensen 
zijn ter plaatse overleden en een tiental 
andere personen zijn zwaargewond. Dit 
had een feest moeten zijn. Ik wens heel 
veel  sterkte aan de nabestaanden van 
de slachtoffers en een spoedig herstel 
gewenst voor hen die nog gekwetst zijn. 
Spijtig genoeg zal het carnaval in Strépy 
nooit meer het zelfde zijn als voorheen.
Ik wil jullie toch nog een zeer zonnige en 
warme zomer toewensen met een goeie 
pint in de hand en laten wij toch posi-
tief blijven denken over de toekomst. Wij 
moeten ons richten op meer positieve 
berichten en mensen in ons leven, want 
de negatieve krijgen al genoeg aandacht! 
Ik groet jullie allemaal met een stevige 
Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Louis Ackou 
Eresenator, columnist
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Veerle Vanhasselt

Tel: 0486/17.97.24

Frans Walravensstraat 121

1651 Beersel / Lot

macherie@telenet.be

www.naaiateliermacherie.com Amerikastraat 3A, 5171 PL Kaatsheuvel

Aanvang 13u11Aanvang 13u11

gratis toeganggratis toegang

2626
steste

  
  Try-OutTry-Out

voor Tonpratersvoor Tonpraters
Zondag 27 november 2022Zondag 27 november 2022

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs LimburgEen organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg
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jubilarissen

FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen 

Tijdens het voorbije carnavalseizoen 
2022 hebben onze provinciale bestuurs-
leden ervoor gezorgd dat voormelde 
verenigingen ter gelegenheid van één van 
hun festiviteiten bezocht werden met de 
bedoeling hen de speciale eretekens met 
de nodige  luister te overhandigen.
Namens onze federatie houd ik eraan al 
deze jubilarissen te bedanken voor hun 
trouw lidmaatschap en ik wens hen nog 
vele zalige carnavalsjaren toe.
Om af te sluiten nog graag een welge-
meende proficiat aan iedereen.

Jeroen Bellings
Voorzitter FEN-Vlaanderen 

Sinds haar eerste jubileum heeft FEN-Vlaanderen er steeds aan gehouden om alle leden, dus zowel de verenigingen 
als de individuele leden en de bestuursleden van de federatie, die elf jaar of een veelvoud van elf jaar ononderbroken 
lid zijn, te vereremerken met een speciaal ereteken. Het is een uiting van respect en dankbaarheid ten overstaan van 
de zovele vrijwilligers die zich jarenlang ingezet hebben voor het carnaval in Vlaanderen en die bovendien erg trouw 
gebleven zijn als lid van onze federatie.

Het past dan ook om deze mensen op de een of andere wijze in de bloemetjes te zetten en we hopen dat zij nog vele 
jaren op een aangename wijze zullen kunnen genieten van hun geliefde carnaval. 

Zoals u kan vaststellen, wordt de lijst van jubilerende verenigingen jaarlijks langer, wat aantoont dat wij als federatie 
mogen rekenen op zeer trouwe leden!   

Omwille van de coronapandemie werden in het carnavalsseizoen 2022 zowel de jubilerende verenigingen van 2021 als 
van 2022 gehuldigd. 

Verenigingen die 4 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen

- Ridders van Brunengeruz - Tienen
- Orde van de Ezel - Middelkerke
- Ridders van het Everzwijn - Lummen
- Gilder der Kasseistampers - Aarschot
- Herenthoutse K.V. Peer Stoet - Herenthout

Verenigingen die 3 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen

- De Jimmyniekes - Dendermonde
- Orde van de Baksteen - Steendorp
- Orde van de Pierrotvrienden - Baasrode
- De Mannen van de Met - Halle
- Gilles & Pierrots van Groot Halle - Halle
- Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
- Lotjonslos kakv - Aalst
- Orde van de Prinsessen - Halle
- De Zwiebertjes - Pelt
- De Molensteenvrienden - Sint-Gillis-Waas
- Feestcomité Zottegem - Zottegem

Verenigingen die 2 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen

- De Waterratten - Kotem
- De Ballestampers - Pederlee
- d’Engelen - Lede
- ‘t Motje - Roeselare
- De Charlie’s - Tongeren
- Schief Rechtendeur - Kastel
- De Kazoo’s - Hamme
- De Djimmers - Moelingen
- Dansmariekes Westerlo - Westerlo
- Karnavalcomité Dendermonde - Dendermonde
- De Matotten - Aalst
- De Boegezekoekers - Eksel
- De Draa Oeere - Olen
- De Taffellere - Veldwezelt
- De Triangeleers - Merelbeke
- De Weerelt - Wellen
- Nit te Geluive - Smeermaas
- Heuvelse Hazen - Lommel
- De Walletons - Merelbeke

Verenigingen die 1 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen
- 8 Team Hoeselt - Hoeselt
- De Orde der Beursvrienden - Kieldrecht
- De Sjattrellen - Aalst
- Orde van de Harlekijntjes - Koekelare
- De Sharky’s - Steendorp
- De Beverkes - Melsele
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- Kampse Feestkonijnen - Leopoldsburg
- De Aalsterse Gilles - Aalst
- De Leutentreuters - Wettern
- Oekandanou - Steendorp
- De Mocamo’s - Moerzeke
- Hennig Ham - Ham
- Tienentander - Halle
- The Britisch Guards - Ronse
- Orde van de Biergieters - Nieuwrode
- Dei van Ouver ‘t Woeter - Halle
- De Ketjes - Halle
- Lekken en Plekken - Aalst
- Bredens Carnaval Comité - Bredene

Individuelen die 2 x 11 jaar lid zijn 
van FEN -Vlaanderen
- Berben Jochen - Kermt
- Decorte Luc - Lochristi
- Neetens Luc - Halle
- Van Gijsegem Eddy - Hofstade
- Van den Berghe Wim - Scherpenheuvel

Individuelen die 1 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen 
- Van Laere Maarten - Assenede
- Van Damme Theofiel - Baasrode
- Ruts Geert - Tongeren

- Raod van Wis tot Manjel - Stokkem
- De Firefly’s - Tongeren
- Just 4 Fun - Langdorp
- De Teutepeuters - Hamont
- De Beertönnekes - Rekem
- Prinsengilde Moerzeke-Kastel - Moerzeke
- Klevevrienden - Ronse
- De Notenkrakers - Lommel
- De Peumpeleirs - Riemst
- De Shelme - Veldwezelt
- Kwaartjeslummels - Bree
- De Gaapversjette - Molenbeersel
- Orde van de Flodders - Poperinge
- De Zjielen - Ninove
- Kindercarnaval Weldse Bokken - Weelde
- Orde van de Mamboetjes - Poperinge
- Van Moete Meuge - Halle
- E Vat Vol Nuizekes - Halle
- De Barielgangers - Halle
- De Rudianen - Kapellen
- Dee van Kotshoven - Kortessem
- De Bollekies - Ronse
- Bedesterd - Aalst

jubilarissen
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in de kijker

Carnavalvereniging ‘Den Bok’ viert 2x11Carnavalvereniging ‘Den Bok’ viert 2x11
Een jubileum is iets waar verenigingen steevast naar uitkijken. Er kruipt dan ook heel wat voorbereiding in die festivi-
teiten en kosten noch moeite worden gespaard om wat extra te doen en feestelijk uit de hoek te komen. De voorbije 
twee jaren werden deze feestelijkheden noodgedwongen geschrapt of werden ze erg kleinschalig georganiseerd binnen  
de marges van de geldende regelgeving. Gelukkig kunnen die vieringen nu wel weer plaatsvinden en daarom besteden 
ook wij graag extra aandacht aan deze jubilerende verenigingen. In deze editie van onze gazet trekken we naar Niel 
(Antwerpen) voor het 2x11-jarig bestaan van ‘Den Bok’, lid van onze federatie sedert hun oprichting. 

Het was in november 2000 dat in het ge-
meentehuis van Niel carnavalsvereniging 
‘Den Bok’ boven de doopvont gehouden 
werd. Carnaval in Niel werd geboren met 
trotse meter en peter, Jantje toerist en 
Carnavalsvereniging ‘De Jokers’. Vanaf 
de oprichting was er ook jaarlijks een 
prins(es)  die trots op de wagen stond tij-
dens de stoeten in Niel, met als hoogtepunt 
de benoeming van Jean Dequidt als Groot-
vorst van de Rupelstreek en later Hertog 
van Niel.
Toen de Vrienden van de Max uit Wille-
broek stopten met de verkiezing van hun 
provinciaal jeugdprinsenpaar, zag ‘Den Bok’ 
zijn kans en met de steun van de provincie 
Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap 
ging hij deze verkiezing nieuw leven inbla-
zen. Jarenlang werd deze verkiezing door 
hen ingericht, tot ze in 2018 besloten om 
het wat rustiger aan te doen.  

CARNAVALSTOET
Jean De Quidt lag met zijn carnavalsvereni-
ging ‘Den Bok’ aan de basis van enkele 
denderende carnavalstoeten in Niel. Om-
wille van financiële overwegingen kunnen 
deze echter niet meer doorgaan, tenzij…  .
Voor zover we ons herinneren, ging de 
laatste Nielse carnavalstoet uit in 2006. De 
gekende Nielse geitenboer uit de Maten-
straat wilde kost wat kost opnieuw een car-

navalstoet in het leven roepen. Hij slaagde 
met zijn carnavalvereniging ‘Den Bok’ erin 
om in 2003 opnieuw een stoet door de 
straten van het Nielse centrum te laten 
trekken, maar hield er een serieuze finan-
ciële kater aan over. Zo kwam het dat er de 
twee volgende jaren geen sprake was van 
een optocht. In 2006 kwam er dan toch 
opnieuw een carnavalstoet. Jean kreeg 
enige subsidie van het gemeentebestuur 
en ook enkele banken wilden zijn initiatief 
steunen. Ook bij handelaars en horeca-
uitbaters werden nog wat centjes gevon-
den, zodat Jean  er in 2006 opnieuw volop 
tegenaan kon gaan. Hij sprak toen de pro-
fetische woorden dat het zijn laatste stoet 
zou worden. En van die laatste stoet zijn 
nog beelden beschikbaar. Nielenaar Marcel 
Dombret legde het gebeuren op video vast.
In het verleden financierde Jean De Quidt 
het inrichten van de carnavalsviering uit ei-
gen portemonnee. Hij berekent echter dat 
de inrichting zo’n 5000 euro kost. “Reken 
daarbij nog 750 euro die we aan Unisono 
moeten betalen en je begrijpt dat ik dit niet 
langer uit eigen zak kan financieren”, rek-
ent Jean ons voor. “Niel staat nochtans op 
de site ‘Cultuurweb’ en in de kleine blauwe 
Snoeck’s Almanak bekend als carnavalsge-
meente. Het is bijzonder jammer dat de 
vermaarde stoet verdween. Tegenwoordig 
is het immers zo dat een stoet niet meer 
wordt bemand door vrijwillige medewer-

kers en verenigingen die zich er gratis voor 
willen inzetten. Vreemde groepen aantrek-
ken kost handenvol geld.” 
In de goede ouwe tijd, die enkel nog leeft 
in herinneringen, teerde het welslagen van 
de Nielse carnavalstoet op deelname van 
plaatselijke Nielse groeperingen die met 
man en macht hun deelname praktisch 
voorbereidden. De Nielse reuzen waren het 
product van heel wat inzet aan gratis man-
uren en creativiteit. De tijden zijn echter 
veranderd en heden ten dage hangt het 
welslagen af van de deelname van bijna 
professionele groepen die een grote deel-
nameprijs verlangen voor hun komst naar 
Niel. Zonder sponsoring blijkt het toch on-
mogelijk om een volwaardige carnavalstoet 
op de been te brengen. 
Carnavalist Jean De Quidt droomt stiekem 
van een carnavalstoet georganiseerd door 
de vijf Rupelgemeenten. “Wanneer je de 
stoet gezamenlijk organiseert, heb je veel 
meer geld ter beschikking. De optocht zou 
dan elk jaar in een van de vijf gemeenten 
plaatsvinden.”

JUBILEUM 1x11
Op vrijdagavond 21 november ’08 vierde 
de Nielse Carnavalvereniging ‘Den Bok’ 
haar 11de verjaardag. Het verjaardags-
feest werd onder aanwezigheid van heel 
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wat hoogheden uit de carnavalswereld 
gevierd. 
Is de viering van een 11- jarig bestaan 
specialer dan wanneer een vereniging 10 
of 20 jaar bestaat? We stelden de vraag 
aan voorzitter Jean De Quidt: “In de car-
navalswereld is 11 een symbolisch getal. 
Wij kennen ook de ‘Raad van Elf’ en zelfs 
onze carnavalsgroet ‘alaaf’ heeft met elf te 
maken.” 
Elf (11) is volgens de traditie het getal der 
dwazen. Waarschijnlijk omdat het 1 minder 
is dan 12. Dat is het getal van perfectie. 
Met 11 ben je dus net niet perfect. Zelfs 
het woord gekkengetal heeft precies elf let-
ters. Het bestuur van de carnavalsvereni-

ging geeft graag toe niet perfect te zijn, 
maar wél te houden van een ‘portie plezier’ 
en dat hebben ze in Niel onder het opha-
len van herinneringen en anekdotes zeker 
beleefd.

JUBILEUM 2x11 

De Nielse carnavalskring Den Bok blaast dit 
jaar 22 kaarsjes uit. Wederom een veelvoud 
van 11 en dus een bijzondere gebeurtenis 
in carnavalmiddens. De vereniging werd op 
woensdag 30 maart dan ook feestelijk ont-
vangen op het gemeentehuis van Niel.

Oprichter en bezieler Jean De Quidt en 
zijn vrouw Annie werden uitgebreid in de 
bloemetjes gezet. Ze kregen onder meer 
een oorkonde van carnavalsfederatie 
FEN Vlaanderen. Ook verschillende car-
navalskringen van over heel Vlaanderen 
brachten geschenken mee. Naast de verte-
genwoordigers van deze verenigingen tek-
enden het provinciale prinsenpaar Dave I 
en Lucy I en jeugdprinses van de provincie 
Antwerpen Luna I present.
Op naar 3 x 11 jaar ‘Den Bok’ !
Jean De Quidt
CV Den Bok



14 Gazet van de Carnavalist - Nr 202

in memoriam

Huber ‘Bèr’ MaessenHuber ‘Bèr’ Maessen
ging in stilte van ons heen ...ging in stilte van ons heen ...

Hubert Maessen, Bèr voor de vrienden, is een naam die bij menig carnavalist vast en zeker niet onbekend in de oren 

klinkt. En inderdaad, een carnavalist in hart en nieren, maar bovenal ook de provinciale voorzitter van FEN Limburg en 

de voorzitter van Buutte Onderwijs Limburg. Na 25 seizoenen ten dienste van FEN en BOL is hij in alle stilte en geheel 

onverwacht van ons heengegaan. Als iemand zoveel jaren in ons midden is, dan is het gemis bij het afscheid dan ook 

erg groot en dan worden we daar even stil bij. De vele mooie herinneringen aan Bèr en zijn familie, blijven we echter 

meedragen in het hart van onze FEN-familie. We hebben dan ook niet alleen afscheid moeten nemen van een collega, 

maar in het bijzonder van een vriend en carnavalist. 

Tussen pot in pint smeedde Bèr 
sinds 1982 al plannen voor de 
oprichting van een carnavalsvereni-
ging in Molenbeersel, maar het was 
afwachten tot 1984 vooraleer hij 
met de Gaaplepels langzaam de 
eerste stappen kon zetten in de Lim-
burgse carnavalswereld. Wat hij ooit 
met vrienden op touw gezet heeft, 
is ondertussen uitgegroeid tot een 
prachtige en gerespecteerde vereni-
ging, waarop hij terecht bijzonder 
fier was.

Dat hij een carnavalist in hart en 
nieren was, met oog voor de rijke 
carnavalstradities, bleef ook in de 
ogen van onze federatie niet on-
opgemerkt. Op 26 april 1997 werd 
hij dan ook opgenomen in onze fe-
deratie als provinciaal commissaris 
voor de provincie Limburg. Op 19 
mei 2010 werd hij vervolgens pro-
vinciaal voorzitter van FEN Limburg, 
een taak die hij met hart en ziel ver-
vulde tot op de dag van zijn heen-
gaan. Met heel veel gedrevenheid 
en inzet wis hij  zich van zijn taak 
te kwijten. Met een duidelijke visie 
wist hij de Limburgse FEN-ploeg sa-
men te houden en om te vormen tot 
een hechte vriendengroep, die de 
identiteit van FEN weet te belichamen. 

Conflicten ging hij niet uit de weg en wist 
hij op te lossen, en dat alles met maar 
één doel voor ogen, namelijk het welzijn 
van de federatie. In de ogen van som-
migen was Bèr misschien wat ouderwets, 
maar wij weten beter! Er is niemand die 
met zoveel volharding de waarden van 
de carnavalstradities wist te promoten en 
bleef terugkomen op zaken die volgens 
hem meer aandacht verdienden. 

Die inzet voor de carnavalstradities 
heeft zich ook doorgetrokken binnen 
onze buutte-school BOL. Een jaar na de 
oprichting van BOL kwam Bèr in FEN-
Vlaanderen terecht en sedert vele jaren 

was hij dan ook één van de sterkhouders 
van BOL. Jaarlijks keek hij reikhalzend 
uit naar de Try-Out om met zijn team, 
zijn BOL- en FEN-collega’s en leerlingen 
te pronken op deze echte carnavaleske 
zondagszitting te Zonhoven. Zelf was hij 
bovendien ook niet te beroerd om in de 
buutteton te staan, en met succes. Een 
vleugje humor, daar was Bèr trouwens 
nooit vies van. Een lach zegt dan ook 
vaak zoveel meer dan 1000 woorden. 

Bèr was iemand die kon genieten van 
grootse, maar vooral ook van heel veel 
kleine dingen. Zo waren de vele semi-
naries van FEN-Limburg en de uitstapjes 
naar de Moesel momenten waar hij 
telkens weer naar uitkeek en enorm van 
wist te genieten, vooral ook van wat 

er op het bord en in het glas ge-
serveerd werd.

In dit alles werd Bèr steevast ge-
steund door Annemarie, zijn le-
venspartner, die altijd achter hem 
stond en van de partij was. Het 
was een plezier om hen steeds 
weer samen te zien en hun zorg-
zaamheid ten opzichte van elkaar. 
Helaas is ook Annemarie ons veel 
te vroeg ontvallen.

Dat zijn gezondheid hem soms 
parten speelde, wisten we al-
lemaal, maar telkens weer veerde 
Bèr recht, niet in het minste ge-
dreven door de liefde voor car-
naval en de medemens. Corona 
dwong ons echter om in ons kot te 
blijven, maar ook toen wist hij zijn 
carnavalisten samen te houden. 
Kort voor zijn overlijden hadden 
we nog contact en wist Bèr ons 
te vertellen dat alles weer in orde 
zou komen en het nieuws van zijn 
overlijden kwam dan ook als een 
donderslag bij heldere hemel.

Bèr werd omwille van zijn inzet 
voor carnaval terecht gelauwerd 

met talloze titels en eretitels. Het is niet 
zomaar dat hij de ‘peetva-der van het 
Maaslands carnaval’ ge-    noemd werd in 
Het Belang van Limburg, of dat men een 
carnavalstrofee als ‘De Baer’, die hij het 
voorbije seizoen zelf in ontvangst mocht 
nemen, naar hem vernoemd heeft.

De grens tussen vreugde en verdriet ligt 
soms erg dicht bij elkaar, ook het carna-
val. Bij het afscheid van Bèr willen we 
hem dan ook in het bijzonder danken 
voor de vele mooie jaren en herinnerin-
gen. Bèr zullen je nooit vergeten.

Rust in zacht. 

Alaaf! 
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niet vergeten

Nieuwe lidgelden 2022 - 2023Nieuwe lidgelden 2022 - 2023

lidmaatschap in orde is, automatisch 
het voordeel van de verzekering inzake 
burgerlijke aansprakelijkheid.      

Aangezien de laatste jaren almaar meer 
gemeentebesturen aan verenigingen die 
evenementen organiseren de verplichting 
opleggen om aan te tonen dat ze beschik-
ken over een dergelijke verzekering, is de 

tijdige betaling van het lidgeld bijgevolg 
erg belangrijk.

Via onze website is het mogelijk om het 
bewijs de inzake burgerlijke aansprakelijk-
heidsverzekering rechtstreeks te down-
loaden, zonder de tussenkomst van de 
FEN-administratie. Dit gepersonaliseerde 
verzekeringsbewijs kan teruggevonden 
worden onder de rubriek “Verzekeringen” 
bij onze FEN webapplicatie. Om dit bewijs 
te kunnen dowloaden, moet je uiteraard 

eerst inloggen op extranet, hetgeen te-
vens veronderstelt dat het lidmaatschap 
in orde is. Nadien kan u kiezen voor “Ver-
zekeringen” en dan kan u per direct het 
attest downloaden via de bovenste knop 
op het beeldscherm.
In principe zouden we kunnen stellen dat 
alle leden die het lidgeld niet betalen voor 
1 mei, vanaf deze datum gewoon geen lid 

meer zijn en derhalve ook niet meer 
kunnen inloggen.  

Zo hard wordt de bal echter nooit 
gespeeld, omdat we ook beseffen 
dat het betalen van het lidgeld wel 
eens uit het oog kan verloren wor-
den, of dat diegene bij wie het be-  
talingsverzoek toekwam geen lid 
meer is van de vereniging. 

Vandaar dat er een eerste herin-
neringsbrief verzonden werd aan al 
de verenigingen van wie het lidgeld 
nog niet betaald werd. Pas daarna - 
vooraan de maand juni - worden de 
niet-betalers gedesactiveerd als lid. 
Dan verdwijnen al hun gegevens, 
inclusief de activiteiten in de kalen-
der, de zoekertjes, enz... automa-
tisch van de website. 

Dit klinkt misschien hard, maar we heb-
ben geen andere keuze, omdat we ook recht-
vaardig moeten blijven ten overstaan van 
de verenigingen die stipt betalen. Kortom, 
door het lidgeld tijdig te betalen, kunnen 
er veel probleemsituaties vermeden wor-
den en kan je tijdens de zomermaanden 
zorgeloos met vakantie vertrekken. Ook 
dat is mooi meegenomen!

De Redactie

Verenigingen die al meerdere jaren lid zijn van onze federatie weten dat ze halverwege de maand maart een uitnodiging 
toegestuurd krijgen om hun lidgeld te betalen voor het komende carnavalseizoen. In dit geval dus het carnavalseizoen 
2022-2023. 
Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden januari, februari, 
en maart van 2022, begrijpen dus meestal niet dat ze amper enkele maanden later al opnieuw verzocht worden om lidgeld 
te betalen.  Vandaar dat wij het nuttig vinden om dit onderwerp nogmaals nader toe te lichten.  

Volgens de statutaire bepalingen van de 
onze federatie loopt een lidmaatschap bij 
FEN-Vlaanderen steeds van 1 mei tot 30 
april van het daaropvolgende kalenderjaar. 
Het is dan ook logisch dat de aangesloten 
verenigingen tijdig hun lidgeld vereffenen. 

We moeten eerlijkheidshalve toegeven 
dat het gros van onze leden, dus zowel 
de verenigingen als de individu-
ele leden, zich behoorlijk disci-
plinair gedraagt wanneer het gaat 
om de betaling van de jaarlijkse 
lidgelden.

Uitzonderingen zijn er evenwel 
altijd, maar wij vinden het    
bijzonder jammer dat sommige 
verenigingen, die soms al en-
kele jaren lid zijn, bijvoorbeeld 
wachten om hun lidgeld te be-
talen tot in de maand december, 
of zelfs later. Deze verenigingen, 
of laten we ze misschien met een 
vleugje humor “de laatbloeiers” 
noemen, beseffen echter niet 
dat er ondertussen vaak heel wat 
informatie aan hun neus voorbij 
gaat, zoals o.a. ons ledenblad 
“De Gazet van de Carnavalist”. 

Daarnaast, en dat is ook niet onbelangrijk, 
verliezen de verenigingen die hun lidgeld 
niet voor 1 mei 2022 betalen de gratis 
verzekeringsdekking inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
aan derden ter gelegenheid van de activi-
teiten van hun vereniging. 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  
Sinds 1 november 2010 genieten alle 
aangesloten verenigingen, van wie het 

OPGELET!!!
Aan alle verenigingen van wie wij over een e-mailadres beschikken, wordt de 
briefwisseling per e-mail verstuurd. Het is dan ook belangrijk dat u steeds uw 

contactgegevens up-to-date houdt via de webapplicatie.
Als u een overschrijving doet op onze rekening, denk er dan ook steeds aan 

om minstens uw lidnummer in de “mededeling” te vermelden.
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Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst

053/78 77 66 
storck@telenet.be

www.storcktrofeeen.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles

schouderlappen
linten - borduurwerk

alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen

Marion Hoop Design 

WWW.FOAMKOPEN.NL 
WWW.MARIONHOOPDESIGN.NL 

+31-(0)464527315 
 Ontwerp + Snijden 

Workshops + zelf maken door de groep met patroon 
 Carnaval  en Theater 

Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen 
info@marionhoopdesign.nl 
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zondag 11 december 2022

Feestbanket FEN-Vlaanderen
Aperitief om 13u00 - Aan tafel om 14u00

Menu
Sprankelend aperitief vergezeld van amuses van kleine proeverijen 

Tarbot op de graat gebakken met mousseline van blanke boter,
zeekraal, puree met Gentse graanmosterd en een zalvige crème van polderaardappel

Champagnesorbet

Op houtvuur gegrild melkkalf op smaak gebracht met herbes de provence
met een nuance van seizoensgroentjes en peterseliewortelcrème

Ijstaart van de chef Patissier

Mokka- en theeverwennerij

* inclusief waters, frisdranken, huiswijnen en standaardbieren tot en met het dessert * 

Hof ten BosseHof ten Bosse

Ten Bosse 14 te 9070 Heusden (Oost-Vlaanderen)
Gelieve tijdig in te schrijven, het aantal deelnemers is beperkt - kostprijs: 70 euro/persoon
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres :  K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel.: +31 43 4551700 E-mail: contact@carnavals-site.com

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/261011 

Diverse wagens te huur

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn

Contactadres : De Biersussen - Balen
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Ro-
meins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien  
en plaats om boxen te zetten.

0771/260914

Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe 
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duive-
linnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende 
soldaten enz

0771/280815

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

Te huur

Diverse carnavalwagens

0894/150208

Te koop 

Polyester en doek om

wagens en poppen te 

maken of te herstellen

Contactadres : De Liller Meulewiekers - Sint-Huibrechts-Lille
Benny Bax - 3910 Sint-Huibrechts-Lille
GSM: 0473/34 13 74 - E-mail: meulewiekers_verhuur@hotmail.com

Te huur
5 comfortabele wagens te huur. De meeste zijn uitgerust met: 
verlichting, herentoilet en DJ-booth.

19
52

/2
81
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Contactadres : De Jukeboxkes - Sint-Gillis-Waas
Jessica Fabry - Kamphoekstraat 46 - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0478/61 24 29 - E-mail: jeskefabry@hotmail.com

Te koop
Carnavalswagen met bergruimte en staanplaats boven voor min.  6 
personen. Mooie praalwagen. Kan met tractor of camionette of jeep 
getrokken worden. Gebouwd op stevig onderstel. Breedte: 3m80 
/ Lengte: 8m / Hoogte: 3m90. Staat overdekt in loods. Prijs 2500 
euro (slechts 2 stoeten mee gereden)

18
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Contactadres : De Feestvierders Grimde - Tienen
Turrion Glenn - Pastorijstraat 360 - 3300 Tienen
GSM: 0470/57 58 65 - E-mail: de.feestvierders@outlook.com

Te koop
Carnavalswagen te koop: wagen + aanhangwagen. Volledig in 
orde. Uitgerust met LED-verlichting en dus ideaal voor avond-
stoeten. Omgebouwde Ford Transit (Diesel). Plaats voor stroom-
groepen en uitwerpmateriaal. Te koop vanaf mei 2022.

17
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
Carnavalwagens en kostuums. 1 grote duw-eend met zitplaats 
voor kleine kindjes. 2 duw-eenden, 1 grote wagen met bloemen en 
grote eenden (kan ook zonder onderstel, dan zijn het ook 4 duw-
eenden). 1 wagen met draakjes en eendenhoofden inc. onderstel. 
8 kinderkostuums (incl. licht), 14 kostuums voor volwassenen (incl. 
licht). Grote foamhoeden (incl. licht). Diverse isomo-onderdelen. 

13
28

/0
30

32
0

Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Bosman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme
E-mail: info@kazoos.be

Te koop
Praalwagen thema spooktacular. Stevig gebouwd op een laag en 
wendbaar chassis. Wagen werd gebruikt als kinderwagen. Onder-
aan is ruimte voor enkele kindjes, en er is een grote schommel 
(voor ongeveer 6  kinderen). Bovenaan kunnen nog een 5-tal 
personen staan. Lenge 6m,, breedte 3m, hoogte 4m. Moet zo snel 
mogelijk weg. 
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Contactadres : De Sjikke Stikken - Baassrode 
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sven_devisscher@telenet.be

Te koop
Thema My Little Pony: Zelfgemaakte carnavalshoeden in roze foam 
met regenboogmanen (25 stuks) en kostuums. Prijs overeen te 
komen. 

11
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Contactadres : De Sjikke Stikken - Baassrode 
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sven_devisscher@telenet.be

Te koop
Volgende isomo stukken mogen weg tegen een gunstig prijsje:
4 ridders (hoogte 1,4m) / 4 paarden + ventjes (hoogte 2m) / 1 
eenhoorn (hoogte 1,5m) / klok (diam. 1,8m en hoogte 1,8m) / 
jukebox - kerstman - paling 
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Contactadres : De Sierbuikjes - Roeselare
Anne Verbruggen - Hoogleedsesteenweg 257 - 8800 Roeselare
GSM: 0471/58 65 15 - E-mail: anneverbruggen@hotmail.nl

Te koop
Carnavalswagen te koop: wagen + aanhangwagen. Volledig in 
orde. Uitgerust met LED-verlichting en dus ideaal voor avond-
stoeten. Omgebouwde Ford Transit (Diesel). Plaats voor stroomgro-
epen en uitwerpmateriaal. Te koop vanaf mei 2022.
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Contactadres : De Jipie’s - Schakkebroek 
Lucien Willems - Terbermenweg 138 - 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0468/43 05 80 - E-mail: elke.houwaer@telenet.be

Te koop
Carnavalswagen te koop. Plaats voor 10 personen op de wagen. 
Heeft altijd binnen gestaan en is startklaar. 
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advertenties “te huur” en “te koop”

Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer opgenomen in de Gazet van de 
Carnavalist. Wenst u de advertentie toch te behouden, dan dient u ons dit zelf te 

melden. Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, willen we u
vragen om dit te melden.

Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto’s) zijn ook
terug te vinden op onze website!

Het aanleveren van zoekertjes kan heel eenvoudig via de website: onder de rubriek 
leden, kiest u voor ‘stuur zoekertje in’.

 Zorg dat er steeds duidelijke foto’s toegevoegd worden en dat de foto’s voldoen aan 
de vereisten zoals gevraagd, anders kan de aanvraag niet verwerkt worden.   

www.fenvlaanderen.be 

AANDACHT !

Contactadres : Vechmaal Karnaval - Vechmaal
Lotte Vandewal - Wildebornstraat 112 - 3840 Borgloon
GSM: 0474/28 77 54 - E-mail: lotte_vdw@hotmail.com

Te koop
Indianenkostuums mannen/vrouwen amper 6 keer gedragen. Be-
schibaar vanaf 1april 2020. 
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Contactadres : De Orde van Hemel en Aarde - Linter
Petra Limborgs - Sint-Lambertusstraat 24 - 3401 Walshoutem
E-mail: cvhemel.aarde@hotmail.com

Te koop
Zeer mooie praalwagen met verlichting en manueel beweegbare 
kop. Thema: fantasierijke drankenwereld. Achteraan is plaats 
voorzien voor een stroomgroep. Bijhorende kostuums. Afmetingen: 
13m lang, 3m breed en 4m hoog. Beschibaar: einde seizoen 2020.   
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Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Te koop
Wagen thema technical insects en cars. 2x wagen getrokken door 
tractor met overbouw (enkel overbouw en onderdelen hiervan te 
koop). Plaats voor 4 personen. 1x wagen met ingebouwde kraan. 
3x kleine wagentjes. 40 bijpassende kostuums, eventueel ook 
afzonderlijk verkocht. Meet foto’s op aanvraag. Geen sms, enkel 
telefonische info. 
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Contactadres : De Jukeboxkes - Sint-Gillis-Waas
Jessica Fabry - Kemzekedorp 7 bus 1 - 9190 Kemzeke
GSM: 0478/61 24 29 - E-mail: jeskefabry@hotmail.com

Te koop
Praalwagen te koop. Prijs 2900 euro. Thema: reis rond de wereld. 
Hoogte 4m, breedte 4m, lengte 12m. Opslagplaats voorzien.     
Staanplaats voor 10 personen op verdiep. Trekoog tractor. Vrij 
vanaf 11 april 2020. 
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
In Memoriam

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
 - enkel overlijdensberichten die ons per post of e-mail worden overgemaakt, worden opgenomen in deze rubriek - 

De heer
Hubert “Bèr” MAESSEN

Voorzitter FEN Limburg en BOL
Kanselier van het Gulden Vlies

Levenspartner van wijlen Anne-Marie Himmels
Geboren te Maaseik op 20 februari 1952
Overleden te Maaseik op 20 maart 2022

De heer
Ortwin VAN CAUWENBERGE

Lid van De Sotten
Echtgenoot van Rita De Paepe

Geboren te Zottegem op 26 oktober 1948
Overleden te Zottegem op 19 maart 2021

De heer
Virgile PHILIPS

Lid van De Sotten
Echtgenoot van wijlen Yvonne Buggenhout

Geboren te Gent op 30 mei 1951
Overleden te Zottegem op 4 maart 2021

De heer
Jean PE

Seniorenprins 2002 - Orde van de Senioren Halle
Echtgenoot van Béatrice Simoens

Geboren te Halle op 10 september 1946
Overleden te Halle op 26 december 2021

De heer
Pieter “Pierre” MERKEN

Lid van KV  Eisder Gijs tot Bosbeir
Echtgenoot van Helena Vaesen

Geboren te Dilsen op 26 juni 1937
Overleden te Genk op 3 maart 2022
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CARNAVALESKE
STANDHOUDERS

Uit België, Nederland & Duitsland

ARTIESTEN
PARADE

DEMOSTRATIES
WAGENBOUW

CARNAVALBEURS
2   EUREGIONALEde

CARNAVALBEURS

Een organisatie van FEN Vlaanderen 
in samenwerking met Stad Lommel

ONTDEK MEER OP CARNAVALSBEURS.BE


